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In houdsopgave  

 

0ÁÇÉÎÁ  
Υ  ȡ -ÅÄÉÔÁÔÉÅ 
Φ  ȡ !ÃÔÕÅÅÌ  
Χ  ȡ /ÐÉÎÉÅ 
Ω  ȡ !ÌÇÅÍÅÅÎ +ÅÒËÅÌÉÊË ÎÉÅÕ×Ó 
Ϋ ȡ .ÏÏÒÄÅÒÌÉÃÈÔ 
ΣΤ  ȡ 6ÏÒÍÉÎÇ ÅÎ 4ÏÅÒÕÓÔÉÎÇ 
ΣΩ  ȡ $ÉÁÃÏÎÉÅ 
ΤΡ ȡ .ÉÅÕ×Ó ÕÉÔ ÄÅ ×ÉÊËÅÎ 
ΤΧ ȡ 'ÅËÎÉÐÔ ÖÏÏÒ Õ 
    *ÅÕÇÄɀ ÅÎ *ÏÎÇÅÒÅÎ .ÉÅÕ×Ó 
ΤΩ  ȡ 6ÉÅÒÉÎÇÅÎ 

ÍÅÄÉÔÁÔÉÅ  
 

 

Feest van duizend lichten  
Een verhaal voor Kerstmis  

 
Er was een reiziger die de heel wereld rondreisde. Overal waar hij 

kwam, onderzocht hij de gewoonten van de plaatselijke bevolking. 

Hij zwierf van stad tot stad, door land en land en op een dag kwam 
hij in een stad waar hij nog nooit over gehoord had, een stad 

verborgen in een dal tussen de bergen. Hij ontdekte al gauw dat er 

een groot feest was in de stad. Maar het leek alsof de mensen van 
de stad op zeer verschillende manieren feest vierden. 

 

Op de vensterbank van sommige huizen stond een schitterende 
kandelaar met negen armen. De reiziger zag hoe over een periode 

van dagen telkens een nieuw licht werd aangestoken. Daarbij werd 

een verhaal verteld over hoe God eens licht had gegeven voor acht 
dagen. Hoewel er slechts olie was geweest voor één dag.  

 

Anderen hadden een kring van vier kaarsen die zij aanstaken. En 
toen zij een vijfde kaars in het midden aanstaken, zongen zij 

liederen van een komend rijk van vrede en van een kind dat de 

vrede zou brengen. 
 

Bij anderen leek het alsof er helemaal geen feest was. Althans niet 

overdag. Want overdag vastten zij en spraken zij over het lot van 
de armen. Maar ôs avonds als het donker werd, ja, dan werden de 

lampen in de huizen aangestoken en ging men vrolijk met elkaar 

eten en spreken. 
 

óOveral kaarsen en lampenô, merkte de reiziger op. Een feest van 

duizend lichten leek het, in een zeer vredige stad. Op een dag 
vroeg de reiziger aan een groep mensen op de markt wat het feest 

van duizend lichten te betekenen had, of het misschien een feest 

van vrede was en waarom iedereen het dan zo verschillend vierde. 
De mensen moesten lachen. Zij vertelden aan de reiziger hoe er 

drie volken in de stad woonden en dat het lang niet altijd vrede 

was. Maar in dat jaar vielen drie feesten van de drie volken samen. 
De joden vierden hun feest van Chanoeka. De christenen vierden 

hun feest van Kerstmis. En de moslims vierden de iftarmaaltijd 

tijdens hun vastenmaand, de Ramadan.  
 

Toen de mensen op de markt hoorden van de woorden van de 

reiziger, besloten zij om voortaan vrede met elkaar te vieren. Ieder 
volk zou zijn eigen feesten houden. Maar één keer per jaar zouden 

zij samen een feest van duizend lichten vieren. 

 
Ik wens ons allen een vredevol Kerstmis. Vrede in ons hart en onze 

ziel, vrede om ons heen. Dat wij ons kunnen oefenen in 

vredelievendheid en verdraagzaamheid, als weg naar een wereld 
met vrede. Te beginnen in onze eigen kleine wereld.  

 
Ds. Karen van Huisstede  

 

(naar een verhaal van Martin Walton) 

 
Clicktip 42  

 
Wil je de presentatie van  

Nadine van Hierder over Kerk en 
dertigers 2.0 ook lezen? 

Kijk dan op de website 
www.protestantsegemeentebreda    

rechts, onder Laatst toege-
voegd  en click op 30tigers en Kerk. 

 

Vragen: Rob Snijders 

 

  

De bloemschikking op de voorpagina is 
verzorgd door de medewerkers van de 

bloemengroep. Het ontwerp hoort bij 
het thema van de adventsdiensten en 

de Kerstdienst.  
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Actueel  
 

 
 
 
 
 
 
Zaterdag 21 dececmber,  19:30 uur, Willibrorduskerk  
Festival of Lessons and Carols  
 

Wij nodigen u uit voor het Festival 

of Lessons and Carols; een feeste-
lijke en sfeervolle avond gevuld 

met prachtige liederen, gedichten 

en verhalen in de aanloop naar 
Kerstmis. Oecumenisch gaan we 

op weg naar Kerst. Ds. Ton van 

Prooijen, ds. André Vlieger, Hans 
van der Meulen, voorganger in de evangelische kerk Jefta, en 

diaken Vincent de Haas vertellen verhalen. Het koor Conson-

ne zingt onder de bezielende leiding van Patrick van Comper-
nolle met op piano Joep Moonen en op fluit Brechtje de 

Haas. De liederen worden afgewisseld met samenzang. De 

avond wordt gehouden in de Willibrordus kerk van Teterin-
gen, Kerkstraat. Iedereen is welkom en de toegang is 

vrij.  

 
 
Zondag 22 december, Kerstavond met Cappella Breda  

Hodie Christus Natus Est  
 

Cappella Breda geeft onder leiding 

van Daan Manneke en met mede-
werking van Jelena Bazova (orgel) 

zondag 22 december om 17:00 

uur een kerstconcert. Het concert 
vindt plaats in de mooie sfeervolle 

Protestantse Kerk van het Ginne-

ken te Breda. Cappella Breda zal 

gedurende het concert deze prachtige ruimte volledig benut-

ten en de luisteraar vanuit verschillende plaatsen toezingen; 

een intiem kerstconcert van een klein uur om het kerstfeest 
te verwelkomen. Met de titel Hodie Christus Natus Est  - he-

den is Christus geboren - refereert het kerstconcert aan de 

feestelijke werken van Jan Pzn  Sweelinck [1562-1621] en 
Heinrich Schütz [1585-1672]. Deze grote meesters Schütz en 

Sweelinck vertegenwoordigen samen met Michael Praetorius 

[1571-1621], van wie in verschillende zettingen Es ist ein Ros 
entsprungen wordt uitgevoerd, de Renaissance en de Barok. 

De Romantiek wordt in dit concert vertegenwoordigd met 

kerstgezangen van  Joh Brahms [1833-1897] en Max Reger 
[1873-1916]. Jelena Bazova speelt op het ófeest van het lichtô 

geïnspireerde werken van Joh Seb Bach [1685-1750] en Oli-

vier Messiaen [1908-1992] als ócommentarenô op de vocale 
programma-onderdelen. Entree concert: vrije gift.  

 

Voor meer informatie, ook over onze concerten in 2014: zie 
onze website www.cappellabreda.nl of informeer telefonisch 
via 06-52464341. 
 
Dinsdag 24 december,  21:30 uur TV Nederland 1  

Kerstfeest op de Dam  
 
De Dam in Amsterdam is voor het derde jaar op rij het toneel 

van muziekspektakel óKerstfeest op de Damô. Danny de Munk, 

Anita Meyer, Edsilia Rombley en Charly Luske zijn de 

artiesten die dit jaar het kerstverhaal vertolken namens de 
EO met klassieke en moderne (kerst)liederen. 

Daarnaast laten zij hun hart spreken door ieder een project 

van het Leger des Heils te bezoeken. Dit levert 

indrukwekkende ontmoetingen op, wat de BNôers uiten met 

een persoonlijk lied op de Dam. De presentatie ligt wederom 

in handen van Bert van Leeuwen. 
Op vrijdagavond 20 december wordt de tv -uitzending vanaf 

20:00 uur opgenomen op de Dam in Amsterdam. Toegang 

tot dit bijzondere kerstconcert is gratis.  

 
Zaterdag 28 december, 19:00 uur, Michaelkerk Breda  

Op de tonen van Taizé  
 
Samen met anderen je geloof vieren in 

een Taizé-viering is een weg van hoop en 

vertrouwen gaan. Zo schep je ruimte voor 
jezelf, voor je eigen zoektocht, en ruimte 

om je te openen voor God. De sfeer van 

de viering wordt bepaald door muziek, 
zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk 

mee te zingen liederen. Stilte om het evangelie tot je door te 

laten dringen. Je kunt een kaarsje ontsteken voor een eigen 
intentie.  
 

Zondag 29 december, 10:30 uur, Lutherse kerk  

Gezamenlijke kerkdienst   
 

In deze kerkdienst gaat pastor Lianne van de Wel voor. Op 
ons leesrooster staat het verhaal van Simeon in de tempel, 

die de langverwachte Messias ontmoet. Wij zingen zeker de 

lofzang van Simeon. Hiervan staan 3 versies in het nieuwe 
liedboek. De andere liederen kies ik ook uit dit liedboek. 

Wilt u als u zelf een nieuw liedboek heeft dit meenemen? In 

de kerk liggen zeker een 30-tal exemplaren voor wie er zelf 
geen  heeft.  

Nog een tweede verzoek. Als u mij wilt helpen, kunt u het 

volgende doen: Geef in een paar woorden weer wat u van 
deze kerkdienst verwacht. Hier noem ik wat gedachten 

waarop u kunt reageren: Een kerkdienst na alle kerstvierin-

gen / Niet naar mijn eigen vertrouwde kerk / Lianne van 

der Wel als voorganger / Zingen uit het nieuwe liedboek / 

De laatste zondag van het kalenderjaar / Wat verwacht je 

nog na de kerst? / Of éé..?????? Mail deze korte verwach-
ting naar lianne.vd.wel@ziggo.nl. (t/m 27 -12-2013)  

 

Ik hoop u te ontmoeten in de Lutherse kerk, om samen de 
laatste zondag van 2013 te vieren.  

        Lianne van der Wel 
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Maandag 6 januari, 19:30 uur, Michaelkerk Breda  

Je geloof vieren; je geloof doen  

Aan het begin van het nieuwe jaar  komt de Beweging van 
Barmhartigheid Breda weer samen in de Michaelkerk. We 
beginnen met de vesper en drinken na de bijeenkomst om 
20:30 uur samen koffie. We bidden rond het evangelie van 
die dag. Dat geeft stof om ons geloof met elkaar te delen, en 
met elkaar te spreken hoe wij het waar maken in het leven 
van alledag.  
Deel wat van je tijd met een ander; dat is een mooie kreet. 
Maar ook moeilijk om waar te maken. Het is goed om dit met 
elkaar te bespreken en een uitweg te zoeken. Ieder die mee 
wil doen is van harte welkom.  

 

Diakens Vincent de Haas en Peter Hoefnagels 
http://www.barmhartigheidbreda .nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 23 januari, 20:00 uur, Petrus en Paulus-
kerk  

óChristus is niet verdeeldô ï dus 
laten we samen zingen!  
 

Wat verbindt ons meer dan samen zingen?!  De derde week 

van januari is de ógebedsweek voor de eenheid van 
christenenô. In deze week willen we, als Raad van Kerken, 

een groot gelegenheidskoor vormen van mensen uit allerlei 

Bredase kerken, om samen liederen uit het nieuwe liedboek 
te zingen. 

  

De liederen zijn uitgekozen bij het thema van de 
gebedsweek: 'Is Christus dan verdeeld?' (l Kor 1:13). 

Iedereen is uitgenodigd om mee te zingen op donderdag 23 

januari in de Petrus en Pauluskerk. Pastor Rud Smit (RK) en 
ds. Ton van Prooijen (PKN) belichten de liederen vanuit hun 

eigen kerkelijke achtergrond.  

 
De zondagmiddag ervoor, 19 januari, gaan we met het 

gelegenheidskoor de liederen instuderen, o.l.v. Margreet Pols 

(dirigent cantorij Lucaskerk).  
Wie mee wil zingen is van harte welkom. De muziek is niet al 

te ingewikkeld. Je hoeft dus geen koorervaring te hebben om 

mee te doen. We hopen op een groot en enthousiast koor!  
 

 

 
Datum zangavond: donderdag 23 januari; aanvang: 20:00u. 

Plaats: Petrus en Pauluskerk (Graaf Hendrik III Plein 28) 

 

Datum repetitie gelegenheidskoor: zondag 19 januari 13:30 -

15:30 uur, ook in de Petrus en Pauluskerk. 

 
 

Meer informatie: Ton van Prooijen  

T: 076-5423334, tonvanprooijen@gmail.com 

 

 

De herdertjes lagen bij nachteé.. 
 

Hoe onwetend van het huidige kwaad zingen wij dit 
overbekende kerstlied. Dit terwijl 27.000 herders in het 

huidige Palestina dreigen te worden ontheemd. 

Reken daarbij ook nog eens de 160.000 Bedoeïenen in de 

Negev (het huidige Israel) en er is geen idyllisch plaatje meer 

mogelijk. 

 
Eén van de mensenrechten is het recht op zelfbeschikking. 

Het Palestijnse volk heeft in 2006 volksvertegenwoordigers 

verkozen. Vervolgens zijn daarvan velen door de bezetter in 
gevangenissen geplaatst. 60% van het grondgebied is onder 

volledig militair bestuur, hier geldt het recht van de sterkste 

en de nomadische Bedoeïenen moeten het ontgelden.  Zelfs 
de onderkomens van de dieren worden met de grond gelijk 

gemaakt en zo blijven schapen en lammetjes zonder enige 

vorm van beschutting achter.  
 

Met de oud EAôs, oecumenisch begeleiders,  stuurden we in 

september een petitie naar minister Timmermans voor de 
bevolking van Makhul. Jennifer van Werkhoven, recentelijk 

EA,  was erbij toen het dorp met de grond gelijkt gemaakt 

werd en de konvooien hulpgoederen niet verder mochten om 
de eerste levensbehoeften te brengen.  U kon het behalve in 

haar weblog, ook lezen in de krant, er was immers een 

vooraanstaande EU functionaris bij betrokken. 
 

We weten veel, heel veel, maar er gebeurt intussen geen 

recht. We voeren handel, leggen geen sancties op.  De grote 
Mandela sprak ñwij beseffen maar al te goed dat onze 

vrijheid niet voltooid is zonder de vrijheid van de Palestijnenò. 

Intussen heb ik de meest recente Kairos brochure voor me 
met het verdrietige verhaal van een jong gehuwd echtpaar, 

 

Opinie  
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hij uit Oost -Jerusalem met een dito identiteitskaart, zij uit 
Bethlehem.  Het stel mag niet samenleven in Oost-Jerusalem.  

Zij krijgt misschien hooguit permissie voor één jaar na een 

langdurige en dure procedure. Daarna begint de hele 

procedure weer opnieuw. Er is geen recht op 

gezinshereniging.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    Makhul schaapherder bij vernielde onderkomens 

 

Een vrouw uit Oost-Jerusalem wier man is geregistreerd in 
Abu Dis leeft al sinds de bouw van de muur in 2002 

gescheiden van haar man. Haar dochters bezoeken hun 

vader drie dagen per week.  Als ze bij haar man gaat wonen 

verliest ze haar recht op het Jerusalem ID.  Een zeer 

verfijnde manier om een bevolking van haar rechtmatige 

woonplaats te verdrijven. Een woning, een plek om je thuis 
te voelen, van ouds zijn de mensen bijwoners op aarde,  

kwetsbaar en overgeleverd aan de machtigen en 

overheersers.  2000 jaar geleden was de zoon des mensen 
ook zoôn kwetsbaar mens, zijn ouders moesten gehoorzamen 

aan de overheerser en konden hem zelfs geen wiegje bieden. 

Laten wij het volk dat zich geroepen weet   recht te doen ter 
verantwoording roepen. 

 

Wilt u met mij de tijd nemen om op één of meerdere 
avonden de indringende ñbriefò van de Palestijnse Christenen, 

het zgn.  Kairos-docment, te lezen? Belt u tel 076-5142383, 

dan maken we daarvoor samen een afspraak.   
 

Kathinka Minzinga, EAPPI waarnemer in 2009  
 

Vrede  

Nee, zo vredig was het niet in die tijd. Het was niet zo 

eenvoudig om het reusachtige Romeinse rijk te beheersen in 
de tijd rond de geboorte van Jezus. Al die volken, al die 

culturen en al die talen. Dat maakte het ook wel erg 

gecompliceerd. Overal waren verzetsbewegingen, opstanden,  
relletjes en executies. Het was een heel onrustige en 

rumoerige tijd met veel machtspolitiek, gekonkel en 

moordpartijen tot op het hoogste niveau. Het was omstreeks 
de geboorte van Jezus nog niet zolang geleden, dat bij de 

aankomst van een nieuwe gouverneur in Caesarea, de 

Joodse bevolking weigerde die welkom te heten. Dit viel niet 
in goede aarde bij de nieuwe gouverneur en als straf werden 

langs de hele route van Caesarea tot Jeruzalem duizenden 

Joden gekruisigd. De sfeer in het land was om te snijden, het 
was een wrede maatschappij. Het romeinse rijk bestaat 

allang niet meer.  

Dat wij hier vredesweek hadden, is alweer even geleden. 
Jammer genoeg helpt zoôn week niet zoveel om de vrede op 

deze aarde wat dichterbij te brengen, want die is op veel 

plaatsen nog steeds ver weg, als je tenminste aan vrede de 
betekenis van ógeen oorlogô toekent.  

Persoonlijk hebben wij op zijn tijd allemaal moeite de vrede 

te bewaren. Ach, het hele leven ís oorlog; dat was mij al heel 
vroeg duidelijk. Wij maakten als kinderen thuis met ons 

vijven ruzie dat het een kwade lust was. Mijn vader moest 
meestal ingrijpen, want die werkte veel thuis en hij 

beslechtte die ruzies vrij snel om de rust te doen weerkeren. 

Hij deed dat op zijn eigen manier: Het interesseerde hem 

niets wie er begonnen was en wie eigenlijk wat gedaan had. 

Hij vond dat de oudste de wijste moest zijn, hetgeen 

natuurlijk tot ongenoegen was van die oudste: dit was toch 
geen rechtsbetrachting, maar rechtsverkrachting! Op mijn 

vader, die zelf jurist was met het recht hoog in zijn vaandel, 

heeft dit nooit enige indruk gemaakt. Hij had geen probleem 
met het gebruikmaken van macht. Dat is geen misbruik, dat 

hóórt bij vaders! Voorafgaand aan de door hem op te leggen 

sanctie, citeerde hij vaak psalm 133  óhoe goed en liefôlijk is ót 
als zonen van ót zelfde huis als broeders samenwonenô. Die 

psalm is vast voor dat doel gemaakt; daarna werd de 

liefelijkheid hersteld met fikse straffen, dàt wèl! Ja, zo ging 
dat bij mijn eerste oorlogjes.  

Het kerstfeest zou bij uitstek ons feest van de vrede moeten 

zijn en de vredesweek zou heel goed van eerste kerstdag tot 
nieuwjaar kunnen lopen.  

Het woord dat in Isra ël als groet wordt gebruikt als je ergens 

binnenkomt of als je op straat iemand tegenkomt, is 

ósjaloomô. Dat woord betekent eigenlijk vrede, maar wil in de 

wandeling zoveel zeggen als gegroet, hallo. Mijn 

kleinkinderen in Amsterdam zeggen óhoiô, als ze bij ons 
binnenkomen. Die in Frankrijk zeggen óbonjourô, en ze 

spreken daarbij, op zijn frans nog met twee woorden. Of dit 

nu betekent dat we die groet in de bijbel óvrede zij uô zouden 
moeten omzetten in óhoiô of óbonjourô? Misschien; als 

tenminste mijn kleinkinderen het dan beter kunnen 

begrijpen.  
Dat sjaloom eigenlijk óvredeô betekent, beseffen de meeste 

Isra±liôs bij het dagelijks gebruik van dat woord op dat 

ogenblik waarschijnlijk niet. Ze w eten het wel, maar dat is 
iets anders dan het ook beseffen!  In het Arabisch is die 

groet ósalaamô; het is eigenlijk precies hetzelfde woord en het 

betekent ook hetzelfde.  
En wat zeiden de engelen ook weer in koor, toen ze in grote 

getale boven de velden van Efratha verschenen bij die 

herders? Natuurlijk zongen ze een loflied op God en ze 
groetten de mensheid, dus zeiden ze ñsjaloomò, vrede! Ja é 

wat anders? 

Ik wens ons allen vrede toe voor de komende dagen en het 
komende jaar. 

Piet Winsemius 
 

 

 

2013 
 
     wat 

 voorbij 
 is 

maar 
nooit 
voorbij 
gaat 
 
2014 

Regina de Ruiter 
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Van de voorzitter  
 

Op 5 december jl overleed Nelson Mandela. Hoewel zijn 

overlijden niet geheel onverwacht kwam, ging een golf van 

verdriet door de wereld. Bekende en onbekende mensen 
toonden openlijk hun verdriet. Uitspraken als: ôDe laatste van 

de Grote Mannen, Onze Vader, Madiba  is ons ontvallenô, 

konden op de televisie gehoord worden. Mandela werden 
bijna bovenmenselijke eigenschappen toegedicht. Even heb ik 

gedacht dat ik de enige was die zich verbaasde over deze 

reactie tot ik in Trouw een stukje van Willem Pekelder las 
waarin deze schreef dat Mandela gemaakt werd tot de 

nieuwe, seculiere Jezus. Mandela is dood en toch wil iedereen 

heel dicht bij hem blijven. Boeiend en verbazingwekkend 
tegelijkertijd.  

Nu vind ook ik dat Mandela een zeer inspirerend en 

charismatisch mens was. Iemand die in zijn lange, moeilijke 
leven gegroeid was tot een man die waarlijke verzoening 

zocht; een mens die echt kon vergeven omdat hij wist dat 

slechts in vergeving verlossing gevonden kan worden. Een 
mens met een serene, vriendelijke, warme uitstraling. Een 

mens in wiens gelaat vrede en liefde voor de ander zichtbaar 

was. Laten we hem gedenken op gepaste en ingetogen wijze. 
Moge zijn adagium van vergeving en verzoening in ons eigen 

leven vorm en inhoud krijgen.  

De Algemene Kerkenraad heeft in december nog niet 
vergaderd. Ik kan u dan ook   daarover nog geen mededeling 

doen. Wel is er een extra vergadering geweest op 26 

november jl. Het enige agendapunt op die vergadering was 
het oplopende begrotingstekort en hoe we deze ongewenste 

ontwikkeling kunnen ombuigen. In die vergadering is 

uitgesproken dat de PGB niet alleen met een financieel tekort 

wordt geconfronteerd.   Ook vergrijzing, het teruglopend 

aantal kerkleden,  het met moeite kunnen invullen van de 

ambten en de dreigende overbelasting van ons 
wijkpredikanten spelen een rol. Al deze aspecten zijn op een 

onlosmakelijke manier met elkaar verbonden. Willen we op 

een verantwoorde wijze keuzes maken om de genoemde 
problemen aan te pakken, dan is het noodzakelijk dat we 

eerst goed nadenken over een aantal vragen, zoals 

bijvoorbeeld: óWat voor kerk wil de PGB naar de toekomst toe 
zijn?ô Het is de taak van de AK te doorgronden wat de 

essentie is van gemeente-zijn. Daarvoor moet de AK 

voldoende zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen, in 
andere grote steden en in de ons omringende landen. 

Uiteraard zal dit gebeuren in samenspraak met de 

óToekomstgroepô die in opdracht van de AK ook onderzoekt 
hoe de PGB naar de toekomst toe vormgegeven zou moeten 

of zou kunnen worden. Op 8 januari 2014 zal er een extra ï 

gemeenschappelijke - vergadering belegd worden van de AK 

met de wijkkerkenraden. De hierboven geschetste 

problematiek zal het onderwerp van de agenda zijn. Tenslotte 

zal er op 20 februari een gemeenteavond voor alle 
gemeenteleden georganiseerd worden, waar de toekomst van 

de PGB ook aan de orde gesteld zal worden. 

In december vieren we kerstfeest en gedenken we de 
geboortedag van Jezus. Maar is er wel iets te vieren? Of zijn 

we door de jaren en eeuwen heen murw geworden vanwege 

de schone schijn van kerstmis zoals in een liedje van Willem 
Wilmink wordt verwoord:  

 

Kerstmis lijkt ons keer op keer 

vrede te beloven 

maar kanonnen dreunen weer 

als de lichtjes doven 
 

Kerstmis lijkt ons keer op keer 

vriendschap te beloven 
maar dan gaan ze altijd weer 

alle lichtjes doven. 

 
Is het kerstfeest dan helemaal verworden tot een opgeklopte, 

loze ógewoonteô? Iets wat we doen omdat het winterfeest er 

nu eenmaal bij hoort. Dick van Kampen legt in zijn boekje 
óKerstfeest vierenô uit wat het verschil tussen een traditie en 

een gewoonte (of folklore) is. Hij zegt letterlijk: óTraditie 

betekent, dat we bepaalde waarden uit het verleden in het 
heden opnieuw vorm geven en tot leven wekken. Traditie is 

een óGroeidiamantô. 

Het is voorstelbaar dat er mensen zijn die de nadruk leggen 

op de negatieve kanten van het kerstfeest: een 

consumptiefeest en ófamiliefeest-tegen-heug-en-meugô. 

Bezien in het licht van de ógroeidiamantô zou je echter ook 
kunnen zeggen dat het kerstfeest anno 2013 tegemoetkomt 

aan heel diepe, menselijke gevoelens van verlangen naar 

geborgenheid en veiligheid, naar warmte en troost. Naar 
oprechte zorg en aandacht voor elkaar. Rondom kerst raken 

we meer en sneller bewogen door het leed van de ander. 

Sommigen vinden dat sentimenteel gedoe. Maar ïzo houdt 
Van Kampen ons voor ï sentiment kan ook een onbeholpen 

uiting zijn van echte gevoelens. Wie zijn wij om daarover ons 

laatdunkend uit te spreken.  
In de eerste week van december 2013 heeft de wereld een 

groot mens naar zijn laatste rustplaats gedragen en uitbundig 

de dankbaarheid voor zijn leven gevierd. Op 25 december 
mogen wij ook het KERSTFEEST VIEREN. Het feest waarin we 

gedenken dat God óZo diep bewogenô was met de mensen dat 

hij van zijn troon afdaalde en zich openbaarde in een 
zuigeling. Wat mij betreft vieren we het feest met familie, 

met lekker eten, met eventueel een cadeautje, met bekende 

kerstliedjes en bovenal met liefde, zorg en aandacht voor 
elkaar.  

Namens de Algemene Kerkenraad geef ik u graag een 

geschenk voor kerst: De groeidiamant van het 
Kerstfeest!  

 

Ik wens u een ófonkelendô kerstfeest en vrede en alle goeds 
voor 2014. 

Olda Bode-Nuis, voorzitter 
 

Wie is Myriam Verwiel?  
 

Ik, Myriam Verwiel, ben de 
locat iemanager van  de 

Lutherse Kerk. Het is een 

nieuwe functie, die door een 
voor u nieuw gezicht wordt 

ingevuld. Ik woon in Etten -

Leur met mijn man en dochter 
van bijna 16. Mijn werk -

achtergrond is gevarieerd, de 

laatste jaren heb ik gewerkt op de Fontys hogeschool en ik 
heb landelijke dagen voor Cordaid Vastenaktie georganiseerd.  

lgemeen  

Kerkelijk nieuws  
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Daarnaast heb ik zeven jaar geleden de stichting ZIEL in 
Etten-Leur opgezet; daar maken we programmaôs op het 

snijvlak van zingeving, kunst en cultuur. En op dit moment 

ben ik net begonnen met de studie levensbeschouwelijk 

begeleider.  

Wat in mij samen komt is de belangstelling voor mensen en 

hun vragen omtrent zingeving. Op heel verschillende 
manieren geef ik daar antwoord op: als begeleider van 

mensen en als organisator. 

 
En nu mag ik bij u in de Lutherse kerk komen werken. Die 

prachtig verbouwde kerk, met achterliggende kamers en de 

crypte. Op zoôn prachtige plek, in hartje Breda. Ik vind het 
een hele eer  dat ik hier mag werken en ik heb reuze zin om 

aan de slag te gaan en samen te gaan werken met de ande-

ren die er al werkzaam zijn. 
Wat ga ik als locatiemanager zoal doen? Ik zal beginnen met: 

- het coördineren van de ontmoetingsplek die we van de 

Lutherse kerk willen maken,   
- het exploiteren van het gebouw om ervoor te zorgen dat er 

inkomsten zijn,  

- het coördineren van de kunst en cultuurcommissie i.o. 

In t otaal heb ik voor die taken 18 uur per week.  

 

En waar gaan we dan naar toe met de Lutherse kerk, met 
deze plek midden van de stad? We gaan een plek 

ontwikkelen waar de kerk op meerdere manieren een gezicht 

zal krijgen. Net zo goed als u weet ik: dit is een óuitproberenô, 
u zou het met recht een experiment kunnen noemen. Aan 

een experiment kleven risicoôs. En waarom, zult u zich 

afvragen, gaan we die risicoôs nemen? Kort door de bocht: 
ôomdat er straks anders geen kerk meer isô. Meer 

genuanceerd: we gaan zoeken naar hoe we in de huidige 

tijd, waarin de structuur van de kerk afkalft, maar de vraag 
naar en de nood aan zin groot is, daar een eigentijds 

antwoord op kunnen geven. Misschien is het beter om te 

zeggen dat we een eigentijds ónaast de ander staanô aan 
willen bieden.  

 

Hoe we dat concreet zullen gaan doen zal de komende 
maanden duidelijk worden. Ik kan u wel schetsen op welke 

gebieden we ónaast de anderô willen gaan staan: dat zullen 

we laagdrempelig doen door de kerk een aantal dagen in de 
week een aantal uur open te houden. U zou kunnen zeggen: 

het gebouw als huiskamer; er zijn mensen om bezoekers te 

ontvangen en er is een kop koffie of thee te krijgen. Hiervoor 
hebben we meer dan 70 betrokken vrijwilligers uit uw 

Gemeente die gastheer en gastvrouw willen zijn! 

Zelf ben ik daarbij heel benieuwd wat precies het gezicht van 
de Lutherse Kerk zal worden. Het is spannend dat ik, wij en u 

dat nog niet weten. Er is moed en doorzettingsvermogen 

nodig om dat werkenderwijs te laten ontstaan. Bovendien is 
daar nog iets anders voor nodig en dat ga ik u vragen: gunt 

u het de plek om uit te groeien tot een plek waar mensen 

hun vragen mogen stellen en thuis mogen komen? En gunt u 
het mij om daar de komende twee jaar aan te bouwen?  

Ik weet dat ik daarmee een grote vraag aan u stel. Ik kan 

van mijn kant zeggen dat ik mijn inzet en kwaliteiten zal 
geven.  Op mijn beurt kom ik graag bij u in uw kerk op 

bezoek in het voorjaar, na mijn opstartfase, als ik u wat 

concreter kan vertellen hoe het loopt in de Lutherse kerk. 
Dan wissel ik graag met u van gedachten. 

 

Wat mij betreft maken we van de Lutherse Kerk een plek 
waar verschillende mensen met hun eigen manier van ózin-

zoekenô mogen zijn, met respect voor de ander zijn wijze, in 

het besef dat er iets is dat groter is dan wij. Ik wil u vragen: 
óloop af en toe binnen, kom kijken, neem familie buren en 

bekenden meeô en ik nodig u van harte uit deelgenoot van dit 

proces van creëren te zijn. Tot ziens.  

 

Myriam Verwiel 
locatiemanagerlk@gmail.com 

 

Lutherse kerk : open kerk  
 

In 2013 is de Lutherse kerk prachtig gerenoveerd. Het is een 

plaatje geworden. En een plaatje houd je niet voor jezelf, dat 

wil je graag delen met zoveel mogelijk andere mensen, zodat 
zij er ook van kunnen genieten.  

Daarnaast is zoôn mooie kerk op een centrale locatie in de 

stad een uitgelezen kans om als christelijke gemeente 
present te zijn in Breda. Veel redenen dus om de Lutherse 

kerk open te doen; voor mensen die in de stad wonen en 

werken en voor de passanten, die onze mooie binnenstad 
bezoeken. Een heel concrete vorm van missionair gemeente-

zijn.  

Vanaf dinsdag 7 januari gaat dat gebeuren: de Lutherse kerk 
gaat open van dinsdag tot en met zaterdag, van 12 tot 17 

uur. Meer dan 70 vrijwilligers hebben zich opgegeven als 

gastvrouw en gastheer!  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
In de afgelopen weken zijn voorbereidende gesprekken 

gevoerd. Mensen werden uitgenodigd en uitgedaagd om mee 

te denken over allerlei praktische zaken en gaandeweg 
krijgen de idee±n meer vorm. Voor zoôn  óopen kerkô komt wel 

veel meer kijken, dan in eerste instantie gedacht werd!! Met 

name een goede regeling voor het sluiten van de kerk vraagt 
de nodige hoofdbrekens. Toch denken we dat alles voor de 

kerst rond zal zijn: roosters, afspraken, instructies, 

sleutelbeheer enz. De gastvrouwen en gastheren krijgen 
binnenkort bericht en op dinsdag 7 januari gaan we van 

start.  

 
 

 

 
 

 

 


