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Hemelvaart 

Het schilderij van de Hemelvaart van Christus door Rembrandt 
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NL91ABNA052.02.27.867  
ten name van de Protestantse Gemeente te Breda (met vermelding 
van de gewenste soort vellen) 

Protestantse wijkgemeente  
NoorderBeemden  
Website: www.noorderbeemden.nl 
Predikant ds. W. Bisschop, Elise van Calcarstraat 23 
4822 VK Breda, tel. 076-541 96 03 
E-mail: wjbisschop@ziggo.nl 
Lucaskerk, Tweeschaar 125  
4822 AS Breda, tel. 076-542 24 33 
 
Protestantse wijkgemeente Midden/Zuid  
Johanneskerk,  
Dreef 5 4813 ED Breda (Princenhage),  
tel. 076-521 05 45 
Predikant Ds. S. van Meggelen 
Voorstraat 14, 4268 AL Almkerk 
Tel. 0183-401265 of 06-22576592 
E-mail: riddermeggelen@hetnet.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en donderdag  
 
Markuskerk,  
Hooghout 96 4817  ED Breda tel. 076-514 00 80 

Predikant ds. T. van Prooijen, 542 33 34  

Arenberglaan 168, 4824 RD Breda 

E-mail: tonvanprooijen@gmail.com 
Werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. 
 

Evangelische Lutherse Gemeente ,  
Veemarktstraat 11/ Stadserf 3 (achteringang), Breda,   

tel. 5145585 

Wijkpredikant Ds. M.J.A. Schulz, Cherbourglaan 51,  
5627 MK Eindhoven, tel. 040-2417664 

Scriba Dhr. J.N. Dijkshoorn, Julianastraat 50,              

5121 LR Rijen tel. 0161-293112 
 
Pioniersplek ñNoorderlichtò 

Lutherse kerk, Veemarktstraat 11/ Stadserf 3 

(achteringang), Breda, tel. 5145585 
Missionair werker 

Berthe van Soest - berthevansoest@gmail.com 

 
Daniëlle van Drongelen  

Jeugdwerker Protestantse Gemeente Breda - ót Ginneken 

Tel. 06-54273705 
E-mail: danielle.vandrongelen@gmail.com 

Werkt op maandag, dinsdag en donderdag 

 
Niels den Toom  

Studentenpastor, life coach en trainer bij ZuiderZin 

Tel. 06-19663873 
E-mail: jn.dentoom@gmail.com 

 
*  

Vrijwillige bijdrage voor Sôamen :  

Postbank  NL17 INGB 0001 0806 82 
t.n.v. Prot. Gemeente Breda o.v.v. ñSôamen ò 
(Richtbedrag: ú 25,- per jaar)  

  Colofon   De 
Protestantse  
Gemeente  
Breda  

Financiën:  
Postbank   NL17 INGB 0001 0806 82     
ABN AMRO  NL91 ABNA 0520 2278 67 
 
Diaconie Algemeen: 
Postbank NL89 INGB 0001 0708 50   t.n.v. Diaconie Protestantse  
Gemeente Breda 
Diaconie ZWO: Postbank NL14 INGB 0001 5429 41 t.n.v. ZWO groep  
Protestantse Gemeente Breda/Ginneken 
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In houdsopgave  

 

0ÁÇÉÎÁ   
Υ  ȡ -ÅÄÉÔÁÔÉÅ 
Φ  ȡ !ÃÔÕÅÅÌ  
Ω  ȡ /ÐÉÎÉÅ 
Ϋ  ȡ !ÌÇÅÍÅÅÎ +ÅÒËÅÌÉÊË ÎÉÅÕ×Ó 
ΣΡ  ȡ .ÏÏÒÄÅÒÌÉÃÈÔ 
ΣΤ  ȡ $ÉÁÃÏÎÉÅ 
ΣΨ  ȡ .ÉÅÕ×Ó ÕÉÔ ÄÅ ×ÉÊËÅÎ 
ΤΡ ȡ 'ÅËÎÉÐÔ ÖÏÏÒ Õ 
ΤΥ ȡ 6ÉÅÒÉÎÇÅÎ 

ÍÅÄÉÔÁÔÉÅ  
 

 

Aan de oppervlakkigheid voorbijé  
 

óWat baat het een mens om de hele wereld te winnen en schade te 
lijden aan zijn ziel?ô 

      Marcus 8: 36 Naardense Bijbelvertaling 

 
Tijdschriften als Happinez en Zin vinden in onze tijd gretig aftrek. Ik 

begrijp het wel, veel mensen verlangen naar ómeerô. Er moet toch 

meer zijn in het leven dan wat aan bezit en materie te verwerven 
is? Er moet toch meer zijn dan de sleur en de alledaagsheid? 

Zelfontplooiing is mooi, maar onszelf naar tevredenheid ontwikkelen 

lukt ons maar ten deleé  Godsdienstsocioloog Erik Sengers 
verklaart het succes van deze tijdschriften: ze vullen het gat dat 

ontstaan is door de ontkerkelijking.  óMensen ontdekken de keerzijde 

van de individualisering en gaan op zoek naar zingeving en 
mystiek.ô  

 

óWat baat het een mens om de hele wereld te winnen, maar schade 
te lijden aan zijn ziel?ô De woorden van onze Heer Jezus, zoals 

weergegeven door Marcus, zijn zo waar, zo herkenbaar. Wanneer 

ons dagelijks leven geen diepgang heeft, gaan we aan 
oppervlakkigheid ten onder. Oppervlakkigheid is, dat je wel bestaat, 

maar niet lééft. Dat je er wel bent, maar dat je levensvreugde 

onder nul is geraakt. We leven zo vaak met de ziel onder onze 
armé  

 

Vorig jaar rond deze tijd overleed ds. Jurjen Beumer aan een 
ernstige ziekte. Hij was directeur van óStem in de stadô, een 

pastoraal-diaconaal centrum in Haarlem. Ik sprak hem een enkele 

keer ter voorbereiding op een studiedag en was onder de indruk 
van zijn drive, zijn visie. Diaconaal aanwezig zijn bij de eenzamen 

en verschoppelingen van de stad combineerde hij met zorgen voor 

zijn eigen ziel. Niet alleen een werkend leven leidde hij, maar ook, 
en misschien wel vooral, een biddend leven.  

 

Ik herken het zo: we hebben het nodig om voor onze ziel te zorgen. 
Wat is het nut van je leven, wanneer het alleen maar buitenkant is? 

Werken en shoppen? Lol en plezier? Nee, we hebben een geestelijk 

leven nodig. Niet als iets wat ook nog hoort, wat erbij komt, maar 
als basis van je leven: voelen dat je leeft, omdat er een God  is die 

jou gewild heeft, jouw bestaan met zijn mooie en moeilijke, zôn 

kostbare en kwetsbare kantené  

 

Lukt het jou, u te zorgen voor je ziel? Regelmatig je af te stemmen 

op Hem op wie je ziel is aangelegd, de eeuwige God? Je verbonden 
te voelen met zijn Schepping en zijn schepselen? Een andere 

aanduiding voor spiritualiteit is de verborgen omgang met God. 

Naar de berijming van Psalm 25: óGods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont.ô Een verborgen omgang, omdat je 

er niet mee te koop hoeft te lopen en een verborgen omgang, 

omdat je moegestreden ziel altijd gemeenschap nodig heeft en 
gevoed, verzorgd wil worden.  

 

Onze ziel moet af en toe, als een schip, het droogdok in, om te 
worden nagekeken op roest en alg. Dat is het beeld dat Jurjen 

Beumer gebruikt en hij wijst op het belang van kerken en 

geloofsgemeenschappen, die kleine kernen van bezielde hoop 

vormen. óPlekken waar mensen hun ziel in revisie mogen  

geven, waar in lied en gebed diepgang aan ons leven wordt 

gegeven, waar je blij en vrolijk wordt, waar je je niet laat kisten 

Clicktip 47  

 
Bekijk "the Passion 2014" of de 

"Zandtovenaar" nog een keer  
click op de website 

www.protestantsegemeentebreda.nl  

rechts, bij recent toegevoegd, op  
 "Passion gemist" of op "Pasen met 

de zandtovenaar" 

door de meedogenloze feiten van krant en tv. Kerken zijn 
scheepswerven, droogdokken, waar je even op adem mag 

komen, waar tegen ons gezegd wordt, dat je een bemind 

mensenkind bent. Zo wordt er aan ons gewerkt en 
geschaafd, geschuurd en geplamuurd naar het model van 

die Ene mens, de Enige tot nu toe, Christus zelf.ô  

 
We vieren deze weken Hemelvaart en Pinksteren. Feesten 

die staan voor be-ziel-ing ï de Heer die ten hemel vaart 

zegent ons, de Geest die neerdaalt brengt nieuw élan. Als 
bijeffect van Pinksteren ontstond de kerk. Laten onze 

gemeenten van die droogdokken mogen zijn, als waar 

Jurjen Beumer over sprak, plekken waar onze ziel zich kan 
verkwikken. En wanneer je weer eens een Happinez of Zin 

ter hand neemt, bedenk dan ook, dat er nog  ókerkô is: plek 

die voor iedereen open staat, die we allemaal op een of 
andere manier nodig hebben, om ons bezielde bestaan te 

onderhouden.  

     ds. Saskia van Meggelen  

ATTENTIE  
De juni editie van SôAmen is de laatste  

voor de zomervakantie.  
Eind augustus zal vervolgens de  
eerstvolgende SôAmen verschijnen.  

Houdt u hier rekening mee met het inzenden van  
uw kopij!  

http://www.protestantsegemeentebreda.nl/
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Actueel  
 

 
 
 
 
 
 
Zaterdag 10 mei,  16:00 uur  Lutherse Kerk  
Kleine Concerten in de Kerk  

 
Breda, hartje centrum, Veemarktstraat 11, in de crypte van 

de verborgen Lutherse Kerk, daar moet u zijn. U kunt daar 

gaan luisteren naar twee concertjes; even aan het einde van 

uw zaterdag aangenaam verpozen. 

Om 16:00 spelen voor u the Moonlit Minstrels , ze brengen 

een afwisselend repertoire van covers en eigen muziek. 
Invloeden van folk, jazz en pop zijn hoorbaar. De muziek is 

dromerig, sfeervol en leidt de luisteraar door een muzikaal 

landschap waar het hele spectrum van emoties van 
melancholiek tot vrolijk voorbij komt. Moonlit Minstrels zijn 

Leonie Leydekkers en Eddy stoker met zang, viool en gitaar. 

Een heerlijk half uur, daarna een pauze in de zon of kerkzaal 
en om 17:00 uur het tweede concert: de vertolking van Carl 

Bellman. ñCarl Michael Bellman was een Zweedse singer-

songwriter avant-la-lettre. Hij leefde van 1740 tot 1795 en 
schreef honderden liederen die hij zelf met luit ten gehore 

bracht. Martin Peulen brengt de muzikale en tekstuele 

rijkdom van de in Zweden nog altijd veel vertolkte en 
immens populaire Bellman. Hij wordt daarbij begeleid door 

Stijn Mattheij op viool en Joost Tolhuijsen op accordeon. De 

teksten in de vertaling van Bertie van der Meij getuigen van 
een levenslust en relativeringsvermogen zoals dat ook in de 

Nederlandse kleinkunst van na de oorlog soms voorkomt. 

Bellman weet  
 

bij de vreugdevolle zaken van het leven, zoals een boottocht 

of een picknick in de lentezon, de altijd op de loer liggende 
dood op een onnavolgbare wijze in te weven. Martin Peulen 

brengt deze Zweeds-Nederlandse juweeltjes op een manier 

zoals alleen hij dat kan. Hij is ingetogen bij de tedere 
liefdesliederen en uitbundig bij de stukken over 

feestelijkheden. Een bijzondere kennismaking met Carl 

Michael Bellman.ò 
Kleine concerten in de kerk wordt mede georganiseerd door 

Jaap en Miriam Den Hollander. 

U betaalt geen entree, maar wij gaan met de pet rond.  
Van harte welkom, zaterdag 10 mei om 16:00 uur!  

 

Myriam Verwiel 
 
dinsdag 27 mei, 20 :00 uur  

Reformatoren over Maria  
In het kader van de avonden over  óOecumene, de weg van 

de dialoogô zullen ds. Ton van Prooijen en diaken Rob van 

Uden nader ingaan op de aandacht voor Maria in het werk 
van de reformatoren Luther en Calvijn.  

 

Gedurende het oecumenisch proces van de afgelopen eeuw 
is steeds duidelijker geworden dat Maria een plaats moet 

krijgen in de oecumenische dialogen. Vooral in de afgelopen  

decennia neemt de aandacht voor Maria toe. Niet alleen de 
R.K. en de Orthodoxe Kerken wijzen op het belang van Maria  
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in de oecumenische dialogen, maar ook de stemmen van de 

reformatoren van de zestiende eeuw klinken nog na. Ook zij 

laten in hun oorspronkelijke geschriften zien, dat Maria een 
belangrijke plaats in ons Christelijk geloof heeft.  

De avond zal worden geopend met gebed door Vader Jozef 

Sikora, priester in de Orthodoxe parochie van de Heilige 
Myrondraagsters. 

 

De avond wordt gehouden in het secretariaat bij de 
Mariakerk, Mariaplein 1, Breda 

Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  

 
 
Zaterdag 24 en dinsdag 27 mei  
SAMEN JE GELOOF VIEREN OP DE TONEN VAN TAIZÉ  

Taizévieringen in de Augustinusparochie: elke vierde zaterdag 

om 19:00 uur in de Michaelkerk en elke vierde dinsdag om 
19:00 uur in Teteringen.  

Samen met anderen je geloof vieren is in een Taizé-viering 

een weg van hoop en vertrouwen gaan. Zo schep je ruimte 
voor jezelf, voor je eigen zoektocht en ruimte om je te 

openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald 

door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk mee 
te zingen liederen. Stilte om het evangelie tot je door te laten 

dringen. Je kunt een kaarsje ontsteken voor een eigen 

intentie.   
Van harte welkom deze maand op 

- zaterdag 24 mei, 19:00 uur in de Michaelkerk, Hooghout    

67, Breda. 
- dinsdag 27 mei, 19:00 uur de H. Willibrorduskerk in 

Teteringen 

 
 
Maandag 2 juni, 19 :30 uur  Michaelkerk  

Samenkomst Beweging van 
Barmhartigheid Breda  
Maandag 2 juni komt de Beweging van Barmhartigheid Breda 

weer samen in de Michaelkerk. We beginnen met de vesper 
en drinken na de bijeenkomst om 20:30 uur samen koffie. 

We bidden rond het evangelie van die dag. Dat geeft stof om 

ons geloof met elkaar te delen, en met elkaar te spreken hoe 
wij het waar maken in het leven van alledag.  

Deel wat van je tijd met een ander; dat is een mooie kreet. 

Maar ook moeilijk om waar te maken. Het is goed om dit met 
elkaar te bespreken en een uitweg te zoeken.  

Ieder die mee wil doen is van harte welkom.  

Diakens Vincent de Haas en Peter Hoefnagels 
http://www.barmhartigheidbreda.nl  

 

Lunchpauzeconcerten Grote Kerk  
Van woensdag 4 juni t/m woensdag 2 juli  vinden er 

weer gratis toegankelijke Lunchpauzeconcerten plaats in de 

Grote Kerk. Elke woensdag om 12:45 uur wordt unieke 
Flentrop orgel in de Grote Kerk bespeeld door jong 

afgestudeerde organisten, orgelstudenten en gevorderde 

amateurs. 
 

Dit jaar worden de orgelbespelingen verzorgd door:  

 - 4 juni: Adriaan Hoek uit Tholen. Hij speelt een deel van 
zijn eindexamen later dit jaar.  

- 11 juni: Jan Pieter Lanooy, student aan het Codarts 

Conservatorium te Rotterdam.  
- 18 juni: de jonge Eindhovense organiste Tannie van Loon 

 

 

- 25 juni: Tommy van Doorn uit Liempde. Deze student aan 

het Fontys Conservatorium te Tilburg legt dit jaar 

eveneens zijn eindexamen af. 
- 2 juli: het laatste Lunchpauzeconcert wordt verzorgd door 

Jan Willems, organist van de St. Jans Basiliek te 

Oosterhout. Willems is als leraar verbonden aan het 
Stedelijk Gymnasium te Breda. Als soliste treedt de 

saxofoniste Eva Bottinga op, leerlinge van het Stedelijk 

Gymnasium en leerlinge van o.a. Ties Mellema in de 
jongtalentklas van het Fontys Conservatorium. 

 

De Lunchpauzeconcerten zijn gratis toegankelijk en duren ca. 
45 minuten.  

Meer informatie: www.orgelbreda.nl  
Organisatie: Stichting Orgelconcerten Breda 

 

Gerard Maters (076 542 3858) 
 

ZOMERAVONDZANG  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

24 juni 19:30 -21:00 uur  
Johanneskerk/Dreef 5 

 

m.m.v. ds. Saskia van Meggelen 
 

 Het orgel wordt bespeeld door 

Martin Mans 
 

Er worden liederen gezongen uit o.a. 

het Nieuwe Liedboek, de Ev. Liedbundel, 
Huub Oosterhuis en Joh. de Heer. 

 

Iedereen is welkom / toegang gratis.  
Na afloop staat de koffie  

klaar in het Kerkenhuis. 
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Dag van de communicatie  
Op drie locaties organiseert de Protestantse Kerk dit jaar een 

Dag voor de Communicatie. Welkom is iedereen die meer wil 

weten over communicatie, om die kennis in te zetten voor de 
communicatie in eigen gemeente. Het programma bestaat 

voornamelijk uit workshops en onderlinge ontmoeting.  

 
Praktische informatie  

De dagen van de communicatie vinden plaatsen in 

Heerenveen, Utrecht en Dordrecht.  
 

Zaterdag 14 juni - Heerenveen: Trinitas, Coehoorn van 

Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen 

 

Zaterdag 21 juni  - Utrecht: Dienstencentrum Protestantse 
Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht 

 

Zaterdag 28 juni - Dordrecht: Wartburg college, locatie 
Marnix, Prof. Waterinklaan 41, 3312 KM Dordrecht 

 
Programma  

9:30 uur - Inloop met koffie en thee  

10:00 uur - Liturgische opening 

10:20 uur - Welkom door Rian Binnendijk, hoofd 
 Communicatie en Fondsenwerving.  

10:30 uur ï Korte reflectie op de visienota en de kracht 

 van een kernboodschap 

10:45 uur - Koffiepauze 

11:00 uur - Start workshops 

12:30 uur ï Lunch 
13:45 uur - Tweede ronde workshops 

15:15 uur - Afsluitende borrel 

 
Workshops  

In workshops leren de deelnemers hoe ze een goed 
communicatieplan kunnen maken, hoe ze media-aandacht 

kunnen krijgen en met de pers om moeten gaan, wat sociale 

media voor rol kan spelen in de communicatie van de 
gemeente, hoe je een wervende website maakt, hoe je het 

kerkblad verder kunt verbeteren, hoe goede fotografie 

bijdraagt aan de communicatie en hoe je de beamer het 
beste kunt inzetten in de eredienst. Ook zijn er workshops 

speciaal gericht op communicatie en op jongeren en 

communicatie en diakenen.  

Ontmoeting  

Uit evaluaties van eerdere dagen blijkt dat de ontmoeting 

met communicatiemensen uit andere gemeenten enorm 
gewaardeerd wordt. Om aan die wens gehoor te geven, 

wordt er voldoende tijd voor ontmoeting in het programma 

opgenomen. Bovendien is er ruimte beschikbaar waar 
gemeenten hun materiaal kunnen presenteren en 

tegelijkertijd kunnen zien wat andere gemeenten zoal maken.  

 
De kosten zijn ú 25,- per persoon (incl. koffie/thee, lunch en 

materialen). Na de deelname aan de dag wordt er een 

factuur verstuurd met het verzoek dit bedrag over te maken.  
 

Voor meer informatie en aanmelding zie de website: 

www.pkn.nl/actueel/agenda  

 

 

 

 
 
Ruth, de musical   
In het kader van de viering van het 20 jarig bestaan 

van de Lucaskerk, brengt de musicalgroep van deze 
kerk haar nieuwste project: Ruth, van Graf tot Wieg.  

 

Deze musical vertelt het aangrijpende verhaal van 
Noömi, die, vanwege de honger, van het vertrouwde 

Bethlehem verhuist naar een vreemd land. Daar slaat 

het noodlot toe. Haar man en haar beide zoons 
overlijden en zij blijft achter met haar twee 

schoondochters: Ruth en Orpa. Zij besluiten om met 

zijn drieën weer naar Bethlehem te gaan. Uiteindelijk 
durft Orpa de stap over de grens niet te nemen en 

blijft alleen achter.  

Noömi en Ruth trekken wel verder en moeten in 
Bethlehem een nieuw bestaan vinden. Een bestaan 

met een nieuwe man en een kind. Uiteindelijk vindt 

Ruth een man die haar het kind geeft dat haar 
toekomst en de toekomst van Noömi veilig stelt.  

 

De musical wordt uitgevoerd door acteurs en solisten, 
allemaal lid van de musicalgroep van de Lucaskerk en 

door het musicalkoor van ruim 30 zangers en 

zangeressen. 
 

 

 
 

 

 
Entreeprijs: 

Kinderen tot en met 12 jaar: ú 7,50 

Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen: ú 10,00 
(Inclusief 1 gratis consumptie)  

 

Kaarten zijn te bestellen via de website: 
www.musicalruthbreda.nl 

De uitvoeringen zijn in de Lucaskerk op: 
Vrijdagavond 27 juni    20:00 uur 

Zaterdagmiddag 28 juni  14:00 uur 

Zondagmiddag 29 juni   14:00 uur 

http://www.musicalruthbreda.nl
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Petitie tegen bouw muur  
In SôAmen van april 2014 verscheen op pagina 8 een oproep 
van Kathinka Minzinga om een petitie te tekenen tegen het 

vervolg van de bouw van de Israëlische veiligheidsbarrière 

over het land van het klooster Cremisan. Hoewel niet te 
ontkennen valt dat de bouw van de barrière vele levens 

nadelig beïnvloedt, komt de oproep van mevrouw Minzinga 

erg eenzijdig gekleurd op mij over. In haar schrijven wekt zij 
de indruk dat Israël deze barrière bouwt zonder enig 

mededogen met de mensen die hierdoor worden benadeeld. 

Met omschrijvingen als "tomeloos veel leed" en "afgesneden 
worden" roept de schrijfster van het bericht een uiterst 

negatief beeld op van de bouwers. 

We mogen echter niet vergeten dat Israël de barrière bouwt 

als een noodzakelijke maatregel om de eigen bevolking te 

beschermen tegen de immer dreigende terreur vanuit de 
Palestijnse gebieden. Israël heeft bij de bouw van de muur 

zorgvuldig nagedacht over het traject en op vele plaatsen dit 

traject ook aangepast of de barrière voorzien van 

doorgangsmogelijkheden om te voorkomen dat de 

benadeelden werkelijk 'tomeloos zouden lijden' of 

'afgesneden zouden worden'. Deze maatregelen worden ook 
in het geval van het traject bij de Cremisanvallei genomen.  

 

De bouw van de barrière is niet leuk. Maar door 
erover te schrijven alsof het een criminele, 

laaghartige actie van Israël zou zijn om er 

moedwillig mensen mee leed te berokkenen, 
helpt niemand. Daarmee voedt je alleen maar 

de vijandschap die de bouw ervan noodzakelijk 

maakte. 
 

Voor wie meer feiten en achtergronden wil weten bij de bouw 

van het hek in de Cremisanvallei: 

http://missingpeace.eu/nl/2014/02/feiten -en-achtergronden-

over-het-veiligheidshek-bij-beit-jalla/  

 
 Adriaan Niemantsverdriet (076 541 49 55)  

Nee, ze is er niet meer  
Vroeger zag ik haar nogal eens fietsen, op weg van haar 

woonplaats naar Breda. Zij passeerde dan ons huis aan de 

overkant van de weg. Voor mijn gevoel kwam ze nooit terug-
fietsen, want dat heb ik nooit gezien. En je moet niet denken 

dat ze ooit op of om keek bij het voorbijgaan of dat ze een 

hand opstak. Nee hoor, kennelijk was zij een heel ander soort 
fietser als ik, die altijd bezig ben met wat ik onderweg 

ótoevalligô tegenkom. Mijn fietstochtjes zijn nooit gepland en 

altijd anders dan gedacht. Bij haar was dat niet zo. Als ze 
voorbij kwam, kwam ze alleen maar voorbij. De laatste tijd 

zie ik haar nooit meer, ze is bijna een jaar geleden overleden. 

 
De grens tussen naastenliefde en eigenbelang is soms maar 

moeilijk te trekken. Het soort discussies dat daarover kan 

plaatsvinden, kennen we allemaal wel, denk ik: Steunen wij 

nu sommige Afrikaanse landen omdat dié dat nodig hebben, 

of doen we dat omdat wij van hen iets kunnen krijgen wat 

wij denken nodig te hebben? En hoe zit het eigenlijk met 
sommige militaire uitgaven die wij in Nederland onder het 

hoofdje óontwikkelingshulpô plaatsen? Ach, dat is allemaal 

politiek gedoe, denk ik dan, en ik kan mij er eerlijk gezegd 
niet zo druk om maken. Maar op privéterrein ligt het bij mij 

toch anders en ik denk  wel eens na over die scheidslijn. Er 

staat op verscheidene plaatsen in de bijbel dat God de wedu-
wen en wezen gedenkt, en wij doen dat natuurlijk in zijn 

naam omdat wij nu eenmaal zijn handen en voeten zijn.  

 
Nu neem ik aan dat óweduwnaarsô in de huidige tijd toch ei-

genlijk ook wel in dat rijtje van de weduwen en wezen thuis-

horen. Daarom ga ik zo nu en dan eens bij hèm langs. Meest-

al doe ik dat op de fiets en combineer ik dat tochtje met - 

wat ik altijd noem - een órondje Markô. Die Mark loopt een 

eindje achter mijn huis en je kunt daar langs dat riviertje 
lekker wandelen en fietsen, en ik kan dat órondjeô net zo 

groot maken als ik wil. Al fietsend heb ik dan zo mijn gedach-

ten over het leven en over de vraag of er misschien al een 
ooievaar op het nest zit, daar op de boerderij van Staatsbos-

beheer. Maar ook de vraag of dit fietstochtje van mij nu valt 

onder mijn eigen recreatie of onder het betrachten van naas-
tenliefde, houdt mijn gedachten bezig. Ik kan maar nooit tot 

een besluit daarover komen, maar ik betrap mij onder het 

fietsen wel op de vraag of hij misschien ook iets lekkers bij 
de koffie zal hebben. Dat zou best fijn zijn voor een fietser als 

ik, die toch al een beetje op jaren komt. Bij zijn huis aange-

komen bel ik niet aan. Dat hoort hij meestal toch niet, weet ik 
uit ervaring. Dus tik ik tegen het raam en dan kijkt hij meteen 

op van de krant die hij zit te lezen. Als ik binnen ben in zijn 

huis en in de woonkamer, herinnert bijna alles wat er staat 
en hoe het er staat mij aan zijn vrouw die er niet meer is. Hij 

heeft het heel moeilijk met het feit dat zijn vrouw is overle-

den.  
 

Het is toch geen manier van doen van God om op zoôn ma-

nier een samenlevingsverband te verbreken? Hij weet toch 
wel dat de één niet meer zonder de ander kan? Of is het niet 

God die  daarin de hand heeft? Ach, ik weet het niet, maar 

we mogen best naar Hem schreeuwen in zulke omstandighe-
den. Dat hebben ontelbare mensen vóór ons ook al gedaan, 

bijvoorbeeld Maarten Luther, die geschreven heeft: ñGod is 

een leeg vel papier waarop alleen staat wat je zelf hebt ge-
schrevenò.  

Zo nu en dan kijk ik nog uit het raam en dan denk ik: ñH®, 

daar fietstéò Maar dat kan niet, want zij is er niet meer. 
 

Piet Winsemius 

 

Opinie  

http://missingpeace.eu/nl/wp-content/uploads-pmpeace1/2014/02/Har-Gilo-Security-Fence.jpg
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Piet Lems , alom bekend als gemeentelid van de 
Lucaskerk en als leraar basisschool in ôt Ginneken. 

Hoe gaat het met je?  
Heel goed mag ik zeggen, dit schooljaar ben ik met pensioen 

gegaan en dat bevalt me goed. Ik heb geen last van  óhet 
zwarte gatô, al is het een flinke verandering in je sociale 

contacten. Verder laat ik het allemaal maar lekker op me af 

komen. 
 
Waar ben je zoal mee bezig?  
Al heel lang met vogels, ik probeer ze zo goed en mooi 

mogelijk te krijgen. Heb er ook al diverse prijzen mee 

gewonnen, maar het blijft leuk om te proberen eens de 
kampioen van de Bredase vogelvereniging te worden. 

Verder ben ik al heel lang reisleider, dat is begonnen als 

begeleider van de LGJC, later ben ik bij de NCRV gekomen 
als reisleider. Vaak naar landen als Oostenrijk en Spanje; in 

augustus begeleid ik weer een veertiendaagse reis naar Lech. 

En verder, als het even kan, culturele vakanties in het 
buitenland. 

 
Zijn er dingen, al of niet kerkelijk, die je in  ôt 
bijzonder bij zijn gebleven?  
Dan denk ik aan het werk op school, waar je altijd in alle 
vrijheid Bijbelse verhalen kon vertellen, dat heb ik altijd fijn 

gevonden. De bezoekjes met de leerlingen aan de 

schouwburg, zoals naar het stuk Jacob waar een verteller 
alleen begon en vervolgens een tent opensloeg waarin de 11 

zonen zaten. Dat was ècht een ervaring. Verder de bouw van 

de Lucaskerk, een heel fijn, dynamisch project en natuurlijk 
de musicals, vorig jaar óMariaô en dit jaar (juni!) óRuthô, 

heerlijk om met zôn allen te doen! 

 
Hoe ziet jouw  ókerkelijke historieô in Breda er uit? 
Nogal divers: midden jaren vijftig in het houten kerkje aan de 

Verbeetenstraat, dan de Zondagsschool van de heer van 
Zalingen in Prinsenhage. Toen, voor de verhuizing in 1963 

naar Wijk bij Duurstede, de Zandbergkerk en na terugkomst 

in verband met de baan in ôt Ginneken de Pelgrimskerk. In 
die tijd kwamen we met de leerlingen ook vaak in de 

Hervormde en later in de Rooms-katholieke kerk in ôt 

Ginneken. Nu kerk ik al weer heel lang in de Lucaskerk. 

 
Hoe functioneert de Protestantse kerk in Breda, naar 
jouw gevoel?  
Wat mij betreft goed, ik kerk natuurlijk vooral in de 
Lucaskerk waar de diensten levendig en betrokken zijn. De 

structuur met de werkgroepen is ook goed. In het algemeen 

heb ik het liefst dat er in Breda niet zo  ógeclusterdô, voor de 
eigen wijkgemeente, gewerkt wordt, maar dat  één commissie 

voor de hele PGB werkt zodat het werk niet onnodig drie- of 

viervoudig gedaan wordt. Als er - hypothetisch - maar sprake 
zou zijn van één kerkgebouw dan zou ik het prettig vinden 

om met zôn allen in de Grote Kerk te kerken, eventueel de 

Lutherse (met wat transportregelingen voor ouderen). Als 
laatste:  ik vind het jammer dat het tekort zo opgelopen is. 

Dat moeten we, net als de eigen portemonnee, op orde 

krijgen.  

 

Gast aan tafel  
Ruim een maand loop en rijd ik nu rond in Dordrecht. Ik 
maak kennis met heel wat mensen. Leuke ontmoetingen zijn 

dat. En ik krijg prachtige verhalen te horen. Mijn eerste 

weken vielen in de 40-dagen tijd. Al zoôn 15 jaar snoep ik in 
deze periode niet en drink geen alcohol. Na Pasen kon ik dit 

 

5 vragen aan  
Gesteld door Gijs van Mourik  

Hallo, ik ben Bart Kort  
Ik ben 16 jaar en ik doe dit jaar examen voor HAVO op 

het Greijdanus College Hardenberg. Na de 

zomervakantie hoop ik te gaan studeren aan de NHTV in 
Breda. 

Ik woon in Hardenberg (Overijssel). Dat is te ver om 

elke dag op en neer te reizen. Om deze reden zoek ik 
een kostadres. Onder een kostadres versta ik een plek, 

bijvoorbeeld in een gezin, waar ik kan blijven eten en 

slapen voor een bepaald bedrag per maand. 
Omdat ik zelf ook christen ben gaat mijn voorkeur uit 

naar een gezin dat christelijk is. 

Ik heb een kostadres nodig voor door de week, dit 
zullen waarschijnlijk 5 dagen en 4 nachten zijn. Dit zou 

misschien iets kunnen variëren omdat ik mijn lestijden 

nog niet weet. Verder ben ik in de weekenden en 
vakanties gewoon weer in Hardenberg. 

Mijn was kan ik gewoon meenemen naar mijn ouders. Ik 

ben tevreden met een klein kamertje, als er maar een 
bed en een bureau in kunnen staan. Dus, heeft u nog 

een zolderkamertje of iets dergelijks over en bent u 

bereid om een student in nood te helpen met zijn 
toekomst? U kunt dan reageren via de e-mail, telefoon 

of door een brief te sturen.  

Alvast vriendelijk bedankt! 
 

E-mail adres: 

bartkort@hotmail.com (ikzelf)  
inekekort@kpnmail.nl (ouders) 

 

Telefoonnummer: 
0634307335 (ikzelf) 

0523 260536 (ouders) 

 
Adres: 

Schotlaan 25 

7773AE Hardenberg 
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beide weer gaan doen, maar tijdens mijn werk laat ik het nog 

steeds. Ik drink sowieso geen alcohol als ik auto moet rijden 

en aangezien ik met de auto naar Dordrecht ga, onthoud ik 

mij dus van een wijntje. Maar dat koekje bij de koffie of 
chocolaatje bij de thee, dat is een ander verhaal. Op een 

werkdag leg ik gemiddeld 4 bezoekjes af. Opeens bedacht ik, 

bij ieder bezoekje krijg ik twee kopjes koffie of thee. Als ik er 
iets bij neem, werk ik heel wat calorieën naar binnen. En 

dan, ik fiets het er niet af. Dus mijn besluit staat vast;  bij de 

bezoekjes wordt er door mij niet gesnoept!  
Maar een (warme) maaltijd op zijn tijd is wel prettig. De 

eerste avond dat ik in Dordrecht  moest werken, kreeg ik het 

aanbod van mijn collega om mee te eten;  erg fijn en gezellig. 
Een volgende avond at ik mijn boterhammen, die ik van huis 

had meegenomen, op. Alleen in de kerk. Tussen de middag 

had ik warm gegeten, voordat ik aan het werk ging. Die 

avond ontmoette ik heel wat mensen en iemand stelde voor  

bij hen te eten, voordat we een kerkenraadsvergadering 

hadden. Dat was gezellig en gelijk effectief, want zij bracht 
mij tijdens het eten op de hoogte van de activiteiten die er 

zoal in de wijk gebeuren, waar ik mijn werkzaamheden 

verricht. In de week daarop hadden we een overleg met 6 
collegaôs tijdens een werklunch, een prima oplossing. En ôs 

avonds schoof ik aan bij de alleen gaanden maaltijd, die eens 

in de maand in de kerk wordt georganiseerd. Daar komen 
zoôn 35 ¨ 40 mensen. Wat een ñhappeningò en wat vinden de 

mensen dit fijn. Het is echt een uitje, zegt iemand:  ñAnders 

zit je maar alleen achter je bordje, het eten smaakt nu tien 
keer zo lekker!ò  

Vorige week gebeurde iets dat mij ontroerde. Ik had een 

afspraak gemaakt met een 88-jarige mevrouw, aan het einde 
van de middag. Ik zou die avond naar de 

jongerenbijeenkomst gaan. Ik had haar verteld dat ik die 

avond toch in Dordrecht bleef, dus als het voor haar geen 
probleem was, schikte het mij om een uur of 5. Toen ik een 

paar uur later  mijn voicemail beluisterde, stond er een 

berichtje van haar op.  ñNog even met mevrouw W. mag ik u 
vragen, hoe doet u dat met de maaltijd? Ik stel voor dat ik u 

iets te eten aanbiedt. Belt u mij even terug, alstublieft, dank 

u wel?ò Ik dacht, dat laat ik niet aan mijn neus voorbij gaan 
en belde terug dat ik het aanbod graag aannam. Het was 

niet alleen voor mij een leuke ervaring, maar mevrouw 

vertelde dat zij er ook van genoot om samen met iemand te 
eten. 

Zo had ik al heel wat ontmoetingen, tijdens een maaltijd. Ik 

heb besloten dat ik hier een gewoonte van ga maken.   Als ik 
nu een bezoek afspreek en mensen vragen hoe laat ik kom, 

stel ik af en toe de vraag of ik 

mee mag lunchen of een 
warme maaltijd mag nuttigen. 

Tot op heden zijn de reacties 

alleen maar positief.  
Want wat is er mooier dan een 

gast aan tafel te nodigen? Een 

ñgast aan tafelò te mogen zijn! 
Lianne van der Wel 

Van de voorzitter  
Afgelopen week ben ik op Mallorca geweest. Niet als 
ógewoneô toerist, maar als supporter van onze zoons die 

meededen met de óIronManô, een halve triatlon. Ik heb op 

deze reis een tweetal vooroordelen kunnen inleveren. Zo heb 

ik altijd gedacht dat Mallorca een eiland was waar alleen het 

massatoerisme kon floreren op een 100 meter brede 
kuststrook. Maar nee, Mallorca is een prachtig eiland met 

mooie stranden en een zo mogelijk nog mooier binnenland. 

Daarnaast heb ik ook mogen ervaren dat de deelnemers aan 
de óIronManô geen sportverdwaasde fanatiekelingen zijn, 

maar enthousiaste mensen die op een positieve manier een 

doel nastreven. Mensen die geloven in het motto van de 
óIronManô : Anything is possible.  

De sfeer in de dagen voorafgaande aan de wedstrijd was 

positief gespannen en verwachtingsvol te noemen, om op de 
dag van de óIronManô zelf te culmineren in een feest van 

wilskracht en afzien, doorzettingsvermogen en gloriëren. Wij 

mochten als supporters een belangrijke rol vervullen door 

aan te moedigen op momenten dat het moeilijk was. En die 

aanmoediging gold iedereen! Wat hebben we staan juichen 

en klappen voor die blinde jongen, die met behulp van twee 
begeleiders, de prestatietocht tot een goed einde had 

gebracht. Wat hebben we al die andere mannen en vrouwen 

toegejuicht die uitgeput, maar dolgelukkig over de finish 
kwamen. Ook onze twee zoons. 

U begrijpt wellicht dat het na zulke dagen   even schakelen is 

om het leven van alle dag en de bij behorende perikelen 
weer op te pakken. 

Wat betreft de Algemene Kerkenraad is er wel het een en 

ander te melden. In de vergadering van 28 april jongstleden 
heeft de óToekomstgroepô  haar eindrapport gepresenteerd. 

In dit eindrapport schetst de Toekomstgroep een aantal 

mogelijke scenarioôs ten aanzien van de toekomst va de PGB. 
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad is 

afgesproken dat het rapport eerst besproken gaat worden in 

de wijkkerkenraden, het College van Kerkrentmeesters , het 
College van Diakenen en het team van pastores. Deze gremia 

zullen advies uitbrengen aan de AK en in de zomermaanden 

zal de AK, gebruikmakend van de ingewonnen adviezen, een 
eindnotitie schrijven die ook aan u als gemeenteleden zal 

worden voorgelegd. Uiteraard zult u dan ook kennis kunnen 

nemen van het rapport van de Toekomstgroep. We hopen de 
besluitvorming eind 2014 te kunnen afronden. Ik begrijp dat 

u graag nu al de resultaten zou willen vernemen, maar wij 

vertrouwen erop dat u begrip hebt voor het feit dat de AK 
heel zorgvuldig wil handelen en derhalve voor deze 

procedure gekozen heeft. 

Een tweede belangrijke verandering is het vertrek van de 
locatiemanager van de Luthers Kerk, Myriam Verwiel. Myriam 

heeft aangegeven te willen stoppen met haar 

werkzaamheden omdat zij van mening is dat haar kracht 
meer zit in het inhoudelijk organiseren, dan in het 

exploiteren. Elders in deze SôAmen vindt u een bericht 

hierover. Wij willen Myriam hartelijk danken voor de grote 
inspanningen die zij geleverd heeft om in die moeilijke eerste 

maanden de werkzaamheden ten behoeve van de Lutherse 

Kerk op de rails te zetten. Dank daarvoor, Myriam. 
De AK heeft snel in de ontstane vacature kunnen voorzien. 

We zijn blij u te kunnen meedelen dat de werkzaamheden 

voortgezet zullen worden door Joke Pelle, u niet onbekend. 
We weten dat het een zware en moeilijke taak is en we 

willen Joke dan ook veel sterkte en succes wensen bij haar 

nieuwe taak.  
Haar benoeming tot locatiemanager van de Lutherse Kerk 

houdt echter wel in dat zij met onmiddellijk ingang haar taak 

als scriba van de Algemene Kerkenraad moet neerleggen. 
Een en ander betekent dat De AK opzoek moet gaan naar 

een nieuwe scriba. Mocht u iemand kennen die geschikt 

lgemeen  

Kerkelijk nieuws  
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geacht mag worden voor deze taak dan horen wij dat graag 

van u. De Algemene Kerkenraad kan niet zonder scriba.  

Joke is vele jaren een zeer toegewijde, uiterst betrokken en 

consciëntieuze  scriba geweest. We zullen haar node missen. 
Joke, bedankt voor alles wat je gedaan hebt!  

Dames en heren, ik heb het hier al vaker geschreven: er zal 

van ons als PGB de komende jaren een grote inspanning 
verwacht worden. Er zal veel veranderen, we zullen 

vertrouwde gebaande paden misschien achter ons moeten 

laten en op zoek moeten gaan naar nieuwe wegen, naar 
nieuwe vormen van kerk-zijn. Dat gaat misschien met vallen 

en opstaan, MAARéé. 

óAnything is possibleô, voor wie volhardend, met wilskracht en 
met een positieve blik verder gaat. Gesteund en 

aangemoedigd door mensen die vertrouwen hebben in de 

goede afloop, die positieve energie geven op momenten dat 

het moeilijk is.  

óAnything is possibleôéé..als dat geldt voor een 

prestatietocht als de óIronMan, hoeveel te meer zal dat dan 
voor ons gelden met onze onnoemelijk grote Supporter aan 

onze zijde! 

 
Immers Jesaja 40:39 e.v. leert ons: 

Hij geeft de vermoeide kracht,  

de machteloze geeft hij macht in overvloed.  
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,  

zelfs sterke helden struikelen, 

maar wie hoopt op JHWH krijgt nieuwe kracht:  
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 

hij loopt, maar wordt niet moe,  

hij rent, maar raakt niet uitgeput.  
Olda Bode-Nuis,  

voorzitter 
 

Meerjarenbegroting  
Het college van kerkrentmeesters gaat binnenkort een extra 

vergadering wijden aan bijstelling van de meerjarenbegroting 
tot 2020.  

De jaarcijfers over 2013 en de uitkomst van de actie 

Kerkbalans 2014 blijven achter bij onze ramingen, en maken 
het noodzakelijk om onze  ramingen van de inkomsten naar 

beneden bij te stellen. Ook zal aandacht worden besteed in 

onze vergadering aan het vaststellen van de 
maximale  bijdrage uit het vermogen van onze kerk, zó dat 

deze bijdrage op langere termijn door kan blijven gaan.  

Hieruit zal vervolgens het financiële kader ofwel uitgaven 
plafond voor onze gemeente voor de jaren tot 2020 moeten 

volgen. 

Natuurlijk zullen wij ook kijken naar mogelijkheden om op 
allerlei  lopende uitgaven te bezuinigen, maar met zekerheid 

is te verwachten dat wezenlijke veranderingen noodzakelijk 

zullen zijn om binnen het vastgestelde financiële kader te 
blijven. 

Gijs Kuijpers,  
secretaris van het College van Kerkrentmeesters 

 

 

Bewust Breda,  
10 daags spiritueel festival    
Van 2-11 mei was Bewust Breda in de StadsGalerij in Breda. 

Een laagdrempelig festival waarop mensen konden kennis 

maken met bewustwording, spiritualiteit en hergebruik. Op 
de openingsavond was onze bijdrage een zalving. Hier volgt 

de tekst die we daar bij uitspraken.  

 
Wanneer iemand koning of profeet wordt in de bijbel, wordt 

hij gezalfd. Wij gaan elkaar op deze avond zalven. 

 
Het zijn meestal niet de groten en sterken die in de Bijbel tot 

koning of profeet gezalfd worden. Toen koning David 

uitgekozen was door God, en niemand dat nog wist, kwam 
de profeet Samuël om hem te zalven. Zijn vader haalde al 

zijn broers op. Grote en sterke jongens stonden in een rij 

voor Samuël. ñMaar heb je dan niet nog een zoon?ò vroeg 
Samuel. En dat was David: de kleinste, met rood haar en 

sproeten, die bij de schapen en de geiten was in de bergen. 

En die kleine David werd tot koning gezalfd, te midden van 
zijn grote broers.  

 

Zalven is een bekrachtiging van de taak die voor je ligt: jij 
wordt koning. Dit is de weg die jij vanaf nu gaat - en geen 

andere. Vanaf dit moment is koning worden jouw 

bestemming. Je kunt het, je bent toegerust tot je taak. Ruik 
de zoete olie en ga je weg. 

 

Wij allemaal zijn ergens om op aarde. Vaak tasten we in het 
duister waarom we hier zijn. Voelen we ons helemaal niet 

voldoende toegerust voor wat we te doen hebben, omdat het 

zo moeilijk is. Daarom zalven wij elkaar, om te weten dat we 
de kwaliteiten gekregen hebben, die we nodig hebben om tot 

onze bestemming te komen. We geven een likje rozenolie 

aan elkaar, op onze handpalmen, waarmee we werken in de 
wereld.  

Je maakt straks, als ik uitgesproken ben, tweetallen. Voor 

ieder tweetal is een schaaltje met olie.  
Om de beurt zalf je elkaar. Je pakt een likje olie en je doet 

dat in de handpalm van je partner. En je zegt.  ñIk zalf jou, 

opdat jij tot je bestemming komt .ò 
 
Free Blessings  
Op zaterdag 3 mei was er de ñBewust Leven beursò op 
Bewust Breda met allerlei stands, van yoga tot zonnepanelen 

en gezonde sapjes. Wij deden ñFree Blessingsò. Voor ieder 

die dat wilde schreven we een zegen. Mensen vertelden eerst 

Voor meer informatie over Noorderlicht kunt u terecht op 
de website www.noorderlichtbreda.nl  
Volg hen op Facebook: Noorderlicht Breda 
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waar ze een zegen voor nodig hadden. Daarna gaven we de 

zegen in een klein kamertje, waar we het hart van het 

festival hadden neergelegd. Daarbovenop brandde de 

paaskaars uit de Lutherse Kerk. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berthe van Soest 
 berthevansoest@gmail.com  

06-47159741  
 
 
 
 
 

 

 

200 jaar Nederlands 
Bijbelgenootschap  
Groot feest !!! Dit wil je niet missené 

Een EK of WK voetbal vindt elke twee jaar plaatsé 

Het Songfestival zelfs jaarlijksé 

Maar het feest dat op 28 en 29 juni gevierd wordt, maak je 

maar één keer in de 200 jaar mee! Er moeten tweeënhalve 

generatie overheen gaan voor het opnieuw zover is. 

Wees er dus bij. Doe mee. Deel in de feestvreugde. 

Laat je inspireren. Laat je bemoedigen. Maak een rondedans 

en laat je hart opspringen.  

Houd het niet voor jezelfé maak anderen deelgenoot, nodig 
anderen uit. 

Deel het verhaal. Maak zelf ook deel uit van dat verhaal. 

- kom 28 juni naar het Bijbelfestival in Utrecht   

- kom 29 juni naar de kerkdienst in Lage Zwaluwe, waar het 
feest een internationaal karakter krijgt  

 
Bijbelfestival  
Zandtovenaar, Elly & Rikkert, Theatergroep Aluin, Bert van 

Leeuwen, Trinity, rapper Rivelino, workshops, lezingen, 

masterclasses, folk, beats en pop grooves, bijbelquiz, St. 
Bavo kinderkoor, Vocaal Theologen Ensemble, enz. enz. 

Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Maar reserveren is 

nodig: want vol = vol.  
Reserveren via de website: www.nbg200.nl 

 
Lage Zwaluwe goes international  
De kerkdienst in Lage Zwaluwe (aanvang 10:00 uur) krijgt 

een internatonaal karakter omdat Anthony Lamuel, algemeen 
secretaris van het Pakistaans Bijbelgenootschap aanwezig is. 

Hij zal het Woord verkondigen en een presentatie verzorgen.  

Ds. Jolanda Allewijn zal voor de vertaling zorgen. Natuurlijk is 

er ook volop gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting en 

gesprek. 
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Anthony Lamuel 
 

Ds. Lamuel is 60 jaar en met hart 
en ziel betrokken bij Bijbelwerk.  

Het belangrijkste agendapunt 

voor de 21e eeuw vindt hij de 
uitdaging hoe technologie, 

(sociale) media en digitalisering 

ingezet kunnen worden voor met 
name jonge mensen. 

Ds. Lamuel kerkt zelf in Lahore 

en is daar actief bij de gemeente 
betrokken. Hij is één van de vele 

internationale afgevaardigden van de UBS (United Bible 

Societies) die het Nederlandse feest meevieren, nadat ze 

enkele dagen tevoren in Haarlem hun UBS Roundtable 

Exchange (Rondetafel-uitwisseling van de Verenigde 

BijbelGenootschappen) hebben gehouden. 
Er zitten dus hoegenaamd geen extra kosten aan de 

aanwezigheid van onze internationale partners: de 

retourvlucht wordt gewoon twee dagen later geboekt.  
 
United Bible Societies en Round Table Exchange  
Wereldwijd zijn 140 Bijbelgenootschappen lid van deze UBS. 
De Rondetafel-uitwisseling is de grootste vergadering in UBS-

verband en wordt jaarlijks gehouden. Een unieke 

gelegenheid voor de diverse afgevaardigden om elkaar te 
ontmoeten en om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.  

De vraag van een ontwikkelingsland naar een Bijbelvertaling 

in de landstaal en het aanbod van een rijk land om dat 
vertaalproject te financieren.  

Maar er wordt ook geloof gedeeld en geloofsverhalen 

doorgegeven. En dan zijn het veelal de ontwikkelingslanden 
die met het aanbod komen en zijn het de geseculariseerde 

Westerse landen die de handen vragend ophouden. 

In 2013 werd de UBS Round Table Exchange in India 
(Bangalore) gehouden; dit jaar is het jubilerende NBG de 

gastheer. 

 
We vieren dat er al 200 jaar betrouwbare Bijbelvertalingen 

worden gemaakt in binnen- en buitenland. Vier met ons mee! 

 
Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, 

Diny Fockens-Brink (Terheijden) 

 
  

 

 
 

Koffieochtenden  
Zoals u gewend bent organiseert het bestuur ook deze zomer 
weer een drietal koffieochtenden. De eerste is op dinsdag 10 
juni om 10:30 uur in restaurant de Kogelvanger, Galderse-
weg 55.  
De kosten van de consumpties komen voor uw eigen reke-
ning. Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten!  
 
Voor informatie over de PCOB kunt u terecht bij de secretaris 
van de afdeling Breda, mevrouw Wilma Bondzio-Hupkens.  
076-5228628 of uh.bondzio@zonnet.nl 
 
 

Breda -Wismar -Arad  

 
Opnieuw enkele dagen op  óvrijeô 
voeten  
Dinsdagmiddag 29 april kreeg ik op-

nieuw een telefoontje uit Timisoara. 

Ds. Béla Tothpal belde mij vanuit de 
gevangenis. De verbinding was erg slecht maar ds. Tothpal 

kon mij wel vertellen dat hij de volgende dag, 30 april, om 

15:00 uur voor vijf hele dagen naar huis mocht!   
Wel moest hij zich eerst melden op het politiebureau in Arad 

maar daarna was hij óvrijô man tot zondagmiddag 4 mei. Dat 

betekende niet alleen dat hij enige dagen herenigd was met 
zijn vrouw Renata en hun kinderen Béla jr. en Eszter, maar 

ook dat hij op zondagmorgen opnieuw de kerkdienst in zijn 

eigen gemeente kon bijwonen. Ook daar verheugde hij zich 
zeer op! Opnieuw zal hij daar een ógroetwoordô uitspreken. 

Een preek kan het officieel nu eenmaal nog niet genoemd 

worden.  
Daarna viel de verbinding weg. Maar wat was het goed om te 

horen en wij hopen dat hij een paar hele fijne dagen zal heb-

ben! 

 
Berichten uit Arad  
Informatie over de detentie van ds. Béla Tothpal vindt u ook 
op de website www. protestantsegemeentebreda.nl  (onder 

ólaatst toegevoegdô/weblog in detentie).  

 
Zomerontmoeting 2014  
Dit jaar vindt de Zomerontmoeting plaats in Arad. Wij zijn blij 
te kunnen melden dat wij met 10 mensen daarheen zullen 

gaan! Vrijdagnamiddag 13 

juni hopen wij daar aan te 
komen en dinsdagmorgen 17 

juni vertrekken we weer rich-

ting Breda.  
Deze ontmoeting zal in het 

teken staan van óBergen ô. 

Daarbij kunt u denken aan 
bergen verzetten, bergen 

overwinnen, bergen in de bijbel, bergen in de natuur, enz.  

Een reisverslag zullen we proberen op tijd in het volgende 

nummer van Sôamen te krijgen. Wij vragen om uw voorbede 

voor deze Zomerontmoeting en voor de gemeente van Arad 

die ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze verkeert 
toch gastgemeente wil zijn.  

 
Aanleveren goederen  
Daar wij in de maanden juni en juli vanwege vakantie geen 

mogelijkheid hebben om te sorteren, willen wij u vragen 
eventuele goederen te bewaren tot augustus.  

 
Transport   
Op vrijdagavond 2 mei verzamelden zich op het terrein van 

Theo Oldenburger in Bavel 18 mensen om opnieuw een 

vrachtwagen te vullen met zoôn 95mį aan hulpgoederen voor 
Arad. Meer dan 1200 bananendozen met kleding, textiel, 

incontinentiemateriaal en schoeisel, ontelbare zakken met 

dekens en beddengoed evenals 34 matrassen, kinderwagens 
en buggyôs, ledikantjes, spullen voor het Kindertehuis en het 

bejaardenhuis enzovoort, enzovoort, werden erin gezet. Ook 

Diaconie  
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vermeld ik hierbij de 16 fietsen die men daar maar wat graag 

heeft!  

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om ieder-

een te bedanken die meegeholpen heeft dit transport moge-
lijk te maken. Allereerst voor al die kleine en grote hoeveel-

heden spullen die week in week uit bij ons binnenstroomden. 

Bedankt Hannie en Tineke die elke week weer de ontvangen 
spullen sorteren en inpakken. Maar ook bedankt de sjouwers 

van deze keer: Gerard Kerssies, Ger van Dooren, Cees Kam-

meraat jr., Peter Vermeiden, Rob Frankfoorder, Jan en Jettie 
Wouters, Chris Meijer, Gijs van Mourik, Henri van Wijngaar-

den, Dirk Oudshoorn, Barend Moen, Pieter Harder, Wieger 

van Dijk, Jack Grootenboer, Jan Willem van der Wel en niet 
te vergeten Theo Oldenburger die op de avond van 4 mei 

met deze vracht naar Arad vertrok waar hij dinsdagmiddag 6 

mei arriveerde. Het was weer geweldig!  Iedereen ontzettend 

bedankt! 

 
Acceptgiro -actie 2014  
Ieder jaar benaderen wij in de maand mei velen van u voor 

een bijdrage om de contacten met Wismar en Arad, die wij 
mede namens u allen onderhouden, te kunnen blijven finan-

cieren. Het ógewoneô werk dat steeds doorgaat zoals het jaar-

lijkse transport van alle goederen (binnenkort gaat er weer 
een vrachtwagen vol naar Arad), de voedselpakketten en de 

ondersteuning van de gemeente in Arad. Dit alles slokt een 

groot deel van onze financiën op. Maar wij hebben er alle 

vertrouwen in dat u ons zult blijven steunen, want wij weten 

dat velen van u meeleven met onze partnergemeenten. 

Daarom zijn er begin mei zoôn 200 brieven de deur uitgegaan 

samen met het Jaarverslag van 2013.  
Mocht u geen brief krijgen en wilt u toch donateur worden of 

een eenmalige bijdrage geven, dan is uw gift van harte wel-

kom op onderstaand rekeningnummer en onder vermelding 
van ógift 2014ô. Heel hartelijk dank!  

 
Giften  
Zelfde nummer, nieuwe naam bankrekening: NL 81 INGB 

0002982573 t.n.v.  Diaconale Contactgroep BWA te 
Breda.  Heeft u nog periodieke giften voor het project B®la 

uitstaan dan hoeft u dit niet onmiddellijk aan te passen.  

 
Financieel jaarverslag 2013  
Indien u interesse heeft in ons financieel jaarverslag van 

2013 neemt u dan contact op met Jettie Wouters, tel. 
5653988. Ook een overzicht van onze activiteiten van 2013 

zijn in een jaarverslag samengevat. Ook dit is verkrijgbaar bij 

Jettie. 

 
Mieke Frankfoorder (vz) 

Tel. 076-5146523 
Email: w.frankfoorder@hccnet.nl  

 
 

Transport naar Arad  
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Jubileum Contactgroep B -W-A. 
Op woensdag 30 mei 1984 (!) reden 3 protestanten uit Breda 

en Ginneken, t.w. onze voorzitter, Marja  Bakker, mijn vrouw 

Hannie en ondergetekende, na werktijd richting Wismar, een 
oude Hanzestad aan de Oostzee, zoôn 50 km oostelijk van 

Lübeck in het gebied van de toenmalige DDR. We behoorden 

tot   een  werkgroep, in oprichting eigenlijk nog, die namens 
protestantse wijkgemeenten in Breda en Ginneken contact 

zou leggen met een gemeente in de DDR. Er waren toen al 

250 van zulke contacten, had ds. Van Buuren uit Deventer 
ruim een jaar eerder verteld op een bijeenkomst in Mariëndal 

in het kader van de Vredesweek. Marja Bakker, nog maar kort 

diaken in Ginneken, gaf de aanzet tot de oprichting van deze 
contactgroep. Wij gingen op verkenning ondanks onze 

beperkte voorbereiding.  Na een overnachting kwamen we de 

volgende dag, Hemelvaartsdag, om 2 uur bij ons hotel in 

Wismar aan. Daarna werden we door ds.en mevrouw 

Maercker en enkele gemeenteleden eerst wat aarzelend maar 

toch al gauw hartelijk ontvangen. Eenmaal in gesprek en 
vooral door onze vragen ï Hollanders zijn wat direkt ï 

ontstond er een belangrijke openheid van beide kanten.  

Het werd duidelijk onder welke druk zij leefden en hoe weinig 
positieve verwachtingen zij hadden, hoewel de druk van de 

socialistische overheid wel minder geworden was dan in de 

jaren 50 en 60. In 1983, het Lutherjaar, mochten de Ev. -
Lutherse kerken zelfs een óKirchentagô organiseren. In de loop 

van de jaren kwamen we, vooral in hun  ôFriedensdekadenô in 

november onder de indruk van de moed en de volharding van 
de kerken om de overheid  te benaderen voor wat meer 

ruimte voor gelovigen en hun  

Kinderen, die bedreigd werden in hun baan en hun 

schoolkeuze. Over oorlog en vrede werd veel gesproken, ook 

indirect in de kerkdiensten. 
Op 31 mei a.s. zal het dus 30 jaar geleden zijn dat we voor 
het eerst in Wismar waren. Heel wat gemeenteleden hebben 
ons in die jaren vergezeld met als hoogtepunt de opening van 
de Muur op 9 november 1989. We waren toen met 11 men-
sen uit Breda en Ginneken in Wismar waaronder enkele ka-
tholieken uit Princenhage die contacten hadden met de paro-
chie daar. Henk Berflo, die af en toe de dienst leidt in de Mar-
kuskerk, was er bij om een gesprek over gerechtigheid te 
leiden. Men was ons vooral dankbaar voor de bemoediging 
die er van ons medeleven en onze aanwezigheid twee-maal 
per jaar uitging. Dat blijkt nog uit de kerstkaart die wij in ok-
tober 2013 ontvingen. Een echtpaar dat wij in 1984 al hebben 
leren kennen schreef:òund danken Euch, dass Ihr die Verbin-
dung Breda ï Wismar gebaut habtò.  

In 1996 werden de contacten uitgebreid naar de Evangelisch 
Lutherse gemeente in Arad  in Roemenië. De driehoekscon-
tacten bestaan nog steeds en de bijeenkomsten van de drie 
gemeenten worden afwisselend in Breda, Wismar en Arad 
gehouden.  
Op zondag 15 juni, een week na Pinksteren, is de huidige 
voorzitter Mieke Frankfoorder, die in 2009 het stokje van mij 
overnam, met 10 personen uit Breda en Ginneken in Arad. 
Hopelijk komen daar dan ook weer enkele gemeenteleden uit 
Wismar bij. 
De Heer heeft ons vele kansen tot bezinning gegeven. We 
hebben geleerd buiten de grenzen van land en kerk te kijken.  
De betekenis van kerk-zijn ligt vooral in wat zij doet.  
 

Klaas de Bruijn 
 
 
 

Goede Doelen 2014  
Gedurende de jaren 2010 t/m 2014 heeft de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Breda jaarlijks ú10.000 ter beschik-
king gesteld voor kleinschalige, duidelijk herkenbare diaconale 
doelen verdeeld over Breda en elders in de wereld. Het mode-
ramen van de diaconie heeft hiertoe een groep van zes wille-
keurige gemeenteleden samengesteld die jaarlijks een verant-
woord voorstel dienden te doen. De groep bestond uit de 
dames Hannie Bouman, Tineke Akkermans en Greet Wester-
hout en de heren Berend de Vries, Klaas de Kam en Henk 
Zwaan (voorzitter).  
Voor 2014 kwam de Goede Doelencommissie, evenals voor-
gaande jaren, weer tot een unaniem voorstel. De voorgestel-
de doelen zijn inmiddels goedgekeurd tijdens een brede dia-
conale bijeenkomst, en dus kon de penningmeester tot beta-
ling overgaan. Nu de vijf jaren zijn verstreken is de commissie 

bedankt voor haar inzet en inmiddels opgeheven. 
 
Over 2014 werd voor de volgende doelen gekozen: 
 
- Het Lotjeshuis (ú 1500), een tehuis in Suriname waar onder-
voede en in de steek gelaten kinderen worden opgevangen. 
Hannie Bouman heeft dit huis enkele malen bezocht. 
 
- De Straatraad, (ú 1500), een adviesorgaan van, voor en 
door dak/thuislozen. De raad bevordert het begrip voor dak/
thuislozen. De Wethouder Sociale Zaken, leden van de Ge-
meenteraad en instanties als de Kredietbank en het Rode 
Kruis hebben deelgenomen aan vergaderingen. De Straattoer, 
een looptocht door Breda langs plaatsen die belangrijk zijn 
voor dak/thuislozen is inmiddels tientallen malen met allerlei 

instanties gelopen. Henk Zwaan is namens de protestantse 
diaconie vaste deelnemer aan de raad. 
 
- Het Roosevelthuis (ú 1250), een vakantiehuis voor hen die 
op ñnormaleò wijze moeilijk op vakantie kunnen. Ons gemeen-
telid Bert de Vries is hier regelmatig vrijwilliger.  
 
- Flying Doctors (ú 1750). Via Keniaclassic wordt geld ingeza-
meld voor verbeteringen in ziekenhuizen in Kenia. 
 
- De Straatrakkers (ú 500), een project van de Straatraad om 
huisdieren, veelal honden, van dak/thuislozen tijdelijk te kun-
nen opvangen. Als een dak/thuisloze tijdelijk al dan niet  ver-
plicht elders verblijft zou de hond zwerfhond worden. Een 
dak/thuisloze zal overigens nimmer definitief afstand doen 
van zijn/haar trouwe viervoeter omdat deze vaak de enige is 
waarin hij/zij vertrouwen heeft. De bouwvergunning is reeds 
verleend door de Gemeente Breda. De sponsoractie loopt. 
 
- Maaltijd eenzame/minderbedeelde mensen (ú 500) In ver-
band met het 20-jarig bestaan van de diaconie in de Haagse 
Beemden organiseert de diaconie deze maaltijd. 
 
- Drinkwaterproject Guatemala (ú 1250). Het verzorgen van 
drinkwater voor het dorp Seôbalam. Het project wordt door de 
bewoners zelf uitgevoerd. 
 
- Voedselbank (ú 1250). Project voldoende bekend. De om-
vang van het aantal gebruikers neemt ieder jaar toe.  
 
- Project Inloopatelier (ú 500), een project voor mensen die 
eenzaam zijn dan wel zich buiten gesloten voelen. Het atelier 

wordt gehouden op donderdagmiddag in het Annahuis. 

 
Henk Zwaan 
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Geef jij mensen het gevoel dat ze 
welkom zijn?   

Word gastheer of -vrouw bij  het Annahuis  
 
Na twintig jaar als vrijwilliger bij het Annahuis te hebben ge-
werkt vind ik het tijd worden om plaats te maken voor een 
ander. Per eind mei stop ik als gastvrouw op de donderdag-
morgen. Met veel plezier kijk ik terug op deze jaren waarin ik 
het Annahuis heb zien uitgroeien van een heel klein plantje 
met twee inloopochtenden per week, tot een fikse boom met 
heel veel activiteiten, een volwaardig diaconaal centrum!  
Daarom vraag ik u en jou om onderstaande oproep met aan-
dacht te lezen en als het u of jou iets lijkt neem dan contact 
op met het Annahuis. Doen! 

Mieke Frankfoorder 
 
Kom bij het Annahuis en word een vertrouwd gezicht 
voor mensen die zich maar op weinig plekken welkom 
voelen.  
Als gastheer/-vrouw ben je op donderdagochtend bij de in-
loop aanwezig en vorm je een vast aanspreekpunt voor zowel 
oude als nieuwe bezoekers. 
 
Het Annahuis  
Het Annahuis is een diaconaal centrum en inloophuis in Bre-
da. Veel van onze bezoekers hebben te maken met armoede 
of verslaving of hebben geen dak boven hun hoofd. Iedereen 
is bij ons welkom. We organiseren o.a. inloopochtenden, een 
inloopatelier en de straatraad. Bezoekers kunnen bij ons ook 
altijd in gesprek gaan met de beroepskrachten, die graag een 
luisterend oor bieden en waar gewenst advies geven of door-
verwijzen.  
 
Wat ga je doen?  
Als vrijwilliger van de inloop op donderdagochtend heb je de 
volgende taken: 

¶ Bezoekers verwelkomen 

¶ Een vast gezicht en rustpunt vormen 

¶ Koffie en thee inschenken 

¶ Afwassen en opruimen 

Afhankelijk van je eigen talenten, wensen en ideeën kan je in 
overleg nog taken toevoegen. 
 
Jij bent:  

¶ Iemand die met een open en geïnteresseerde houding 

naar mensen wil luisteren 

¶ Iemand die zich betrokken voelt bij de mensen die 

veelal in de marge van de maatschappij leven  
 
Wij bieden:  
Bij het Annahuis vindt iedere vrijwilliger een warm welkom. 
We hebben een gezellig en ongedwongen team. Je krijgt gra-
tis een korte training om onze organisatie beter te leren ken-
nen en om bezoekers goed te woord te kunnen staan. 
 
Tijdsbesteding:  
Elke donderdagochtend, van 9:00 uur tot 12:15 uur. Dit is 

inclusief de tijd ervoor en erna om koffie te zetten en op te 

ruimen; de inloop duurt van 9:30 uur tot 12:00 uur.  
Eén keer in de maand is er op dinsdag- of woensdagmiddag 
teamoverleg, om alle vrijwilligers bij te praten over nieuwe 
ontwikkelingen en om hier samen over te discussiëren. Dit 
biedt een mooie gelegenheid voor de vrijwilligers om ook met 
elkaar in contact te blijven.  
 
Meer informatie:  
Zie www.annahuis.nl, bel 076-5217964  of kom gewoon een 
keertje de sfeer proeven in het Annahuis!  
 

Bent u een maatje of zoekt u een 
maatje?  
In de wijk Brabantpark en Heusdenhout voelen mensen, jong  

ï oud, samen ï alleen, autochtoon- allochtoon zich thuis; het 

is er prettig wonen. 

Velen wonen er ook al 
lang. 

Toch gebeurt het wel 

eens dat iemand door 
ziekte, verlies of andere 

omstandigheden, 

bijvoorbeeld familie die 
ver weg woont, 

behoefte heeft aan 

contact. 
Om daarin te voorzien is er een ómaatjesprojectô voor 

buurtbewoners gestart. Het behelst het bezoeken van 

buurtbewoners die dat wensen; gezellig een praatje maken, 
de krant voorlezen, een boodschap doen, samen wandelen of 

een spel doen. 

 
Heeft u behoefte aan een maatje? Dan graag een bericht aan  

coördinator Hanneke Oomen: 

hannekeoomen@online.nl of 06-  48 194 254.  
We zoeken ook extra vrijwilligers; wilt u, wil jij eens in de 

twee weken je tijd delen met een ander?  

Voor meer informatie: www.barmhartigheidbreda.nl  

Collecten  
zondag 8 juni: zendingswerk Pakistan  

Op zondag 8 juni staat de Kerk in Actie-collecte  

in het teken van het zendingswerk van de Kerk van Pakistan. 
In een land waar christenen een minderheid zijn, vormt de 

Kerk van Pakistan een krachtige geloofsgemeenschap. De kerk 

wil diaconaal aanwezig zijn in de samenleving en komt op voor 
de allerarmsten en zwaksten. Bijvoorbeeld voor 

plattelandsmeisjes. Zij mogen vaak niet naar school, maar de 

Kerk van Pakistan  
vangt hen op in een internaat waar ze een opleiding kunnen 

volgen. Shazia kon zo een opleiding tot vroedvrouw volgen en 

heeft nu een baan. Haar droom kwam uit! Kerk in Actie steunt 
het werk van de Kerk van Pakistan van harte. Met de 

opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie de Kerk van 

Pakistan en andere zendingsprojecten wereldwijd.  
 
zondag 6 juli JOP: Geloofsopvoeding, elke dag!  
Op zondag 6 juli is de landelijke collecte bestemd voor JOP, 
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. 'Elk kind en iedere 
jongere weet zich geliefd door God!' Dat is het  
verlangen van veel ouders voor hun kinderen. JOP deelt dat 
verlangen. Daarom helpt JOP bij de geloofsopvoeding en 
ontwikkelt verschillende materialen voor ouders om ook thuis 
als gezin hiermee aan de slag te gaan. 

http://www.barmhartigheidbreda.nl
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Nogmaals 
beroepingswerk  
In de vorige SôAmen heeft u kunnen 

lezen dat we binnen de Noorder-

Beemden van start gaan met het 

beroepingswerk, in verband met het 

emeritaat van onze wijkpredikant. De 

gemeenteleden van de Noorder-
Beemden zijn via het Lucasbericht (de 

wekelijkse kerkbrief) van harte 

uitgenodigd om mee te denken. Helaas 
hebben slechts drie gemeenteleden 

hier gebruik van gemaakt. Ik vroeg me 

af hoe dit nou kon en heb eens wat 
redenen zitten verzinnen (let wel: ik 

heb ze verzonnen en nergens 

gehoord!). 
óBeroepingswerk?ô, óHet duurt toch nog 

heel lang, voordat Wim Bisschop 

vertrekt?ô  

óIk heb geen verstand van profielen en 

trouwens, een dominee moet gewoon 

goed kunnen preken!ô 
óJa, hoor eens, het is meivakantie en 

als ik terug ben, is de reageertermijn 

verlopenô.  
óIn die kerkenraad zitten goeie mensen, 

die kunnen dat  ook wel zonder mij 

regelenô.  
óZitten ze nou wel op mijn ideeën te 

wachten?ô 

óWat gaan ze doen met mijn inbreng? 
Lezen ze die wel?ô  

óIk vond het nog zoôn goed idee om 

mee te denken, maar toen ik het wilde 
gaan opschrijven, bleek ik al te laatô. 

Wat de redenen ook mogen zijn, wij 

vertellen elkaar altijd dat de kerk van 
ons allemaal is en dat betekent dat we 

de gemeente volop de gelegenheid 
willen geven mee te denken. Daarom 

hebben we besloten de termijn van 

reageren te verlengen en wel tot 1 juni 
aanstaande.  

Gemeenteleden van de Noorder-

Beemden: Deel uw suggesties voor het 
profiel van de nieuwe wijkpredikant. 

Welke accenten vindt u dat de 

predikant zou moeten leggen bij de 
eredienst, het pastoraat, leren & 

ontmoeten, organisatie en beleid? Aan 

welke speerpunten zou de nieuwe 

predikant voorrang moeten verlenen?  

Welke mensen zouden in  de 

beroepingscommissie plaats moeten 
nemen, of heeft u zelf interesse?  

Graag ontvangen we uw reacties per e-

mail: beroepingswerk@Lucaskerk.nl  of 
per brief aan (mag ook anoniem): 

Scriba wijkgemeente NoorderBeemden, 

Tweeschaar 125, 4822 AS, BREDA.  
Uw reacties worden gelezen en 

vertrouwelijk behandeld!  

Ik hoop van harte dat u gebruik maakt 
van deze mogelijkheid. 

Rolf Boertien 
Voorzitter Kerkenraad  

Protestantse Wijkgemeente 
NoorderBeemden 

 

Vieringen  
Op weg naar Pinksteren lezen we uit 

het boek  Handelingen en daarna gaan 
we terug naar het  òMatte¿sjaarò. 

Op 1 juni  lezen we Handelingen 1 en 

blijven helemaal in de sfeer van 
Hemelvaart. 

Op 8 juni  volgt Handelingen 2 over de 

gaven van de hemel voor mensen op 
aarde. Deze dag komen we samen 

rond Schrift en Tafel. 

Op 15 juni  houden we een 
oecumenische vier ing met de 

Bethlehemkern. We raken gaandeweg 

en bijna onmerkbaar steeds meer aan 
elkaars aanwezigheid gewend. 

Op 22 juni  begroeten we ds. Van der 
Sar uit Breda als onze voorganger en 

op 29 juni  komt Ds. Couvée uit 

Rotterdam naar de Lucaskerk.  
 
Gelukwensen  
Wij feliciteren het echtpaar Holleman, 
Biezenveen 5 (4823HN) met hun 25 

jarig huwelijk op 25 mei.  

En op 7 juni zijn Jan en Jannie Jansen  
(Bergdreef 175, 4822TR) 40 jaar 

getrouwd. Ook voor hen onze 

gelukwensen. We hopen dat ze een 

fijne dag hebben met allen die ze 

graag om zich heen zien. 

 
Vakantie  
Vanaf half juni ben ik een paar weken 
op vakantie. Gelukkig zijn de collegaôs 

in de andere wijken gedurende de hele 

tijd beschikbaar, voor pastorale 
bijstand. Namens onze gemeente en 

vanuit de pastorale groep zijn Corrie de 

Zwart en Carolein Kasse contact-
personen in die periode (van 16-6 tot  

9-7). In situaties waarin behoefte 

ontstaat aan pastorale begeleiding 
hoeft u dus niet zelf een predikant te 

zoeken, bel één van de contact-

personen en zij informeren een 
gemeentepredikant. 

Gelukkig hoeven we vrijwel nooit 

gebruik te maken van deze regeling, 
maar wanneer het nodig is, is het goed 

dat we duidelijke afspraken hebben. 

 
ds. Wim Bisschop 

Nieuws uit de wijken  

Rondom de  
Lucaskerk  



Sôamen         17

 

Vanuit de 
wijkkerkenraad 
Midden -Zuid  

 

In de vergadering van april is 
teruggeblikt op een serie fijne diensten 

rond Pasen in de Johannes- en de 

Markuskerk. Ds. van Prooijen opende 
de vergadering met het lezen uit 

Johannes 21 over de wonderbaarlijke 

visvangst. Wat merk je na Pasen van 
de opgestane Heer? Wij kunnen na 

Pasen extra alert zijn op tekens van 

hoop. 
Vervolgens zijn een aantal punten  in 

de wijkkerkenraad aan de orde 

geweest, zoals een oriënterende 
bespreking van de notitie van de 

Algemene Kerkenraad betreffende het 

Noorderlicht.  In een volgende 
vergadering zal besloten worden welk 

advies de wijkkerkenraad hierover 

geeft aan de Algemene Kerkenraad.  
Ook is er een voorbespreking geweest 

voor het beleidsplan voor Midden-Zuid. 

In het beleidsplan wordt kort 
aangegeven wat voor dit jaar de 

plannen zijn voor het gemeentewerk. 

Een lijst met aandachtspunten wordt 
gemaakt waarin de punten staan die 

we belangrijk vinden en die de 

komende vergaderingen aan de orde 

gesteld zullen worden. Te noemen valt 

bijvoorbeeld: het pastoraat met 

aandacht  voor  toerus t ing en 
ondersteuning van ouderlingen/

pasto rale  teamleden/w i jk team -

medewerkers, aandacht voor de 
catechese, het vrijwilligersbeleid, de 

o e c u m e n i s c h e  c o n t a c t e n ,  d e 

missionaire activiteiten. 
 
Dankjewel/ontmoetingsavond 
Markuskerk  

We kijken uit naar de jaarlijkse 

ontmoetingsavond op vrijdag 23 mei in 

de Markuskerk. Er hebben zich velen 

aangemeld en het belooft een gezellige 

avond te worden.  
 
 

Pastoraat  

De doop is aangevraagd voor Dyai, 

zoontje van Wendy van Liere en 

Martijn Kijkuit. Op 6 juli wordt hij 
gedoopt in de Markuskerk door ds. Ton 

van Prooijen. 

 
Zomerdiensten Grote Kerk  

In de zomerperiode is de Markuskerk 
gesloten vanaf 20 juli t/m 10 augustus 

en de Johanneskerk is gesloten op 20 

juli en 3 augustus. Er is dan dienst in 
de Grote Kerk. 

Aanvangstijd van de zomerdiensten in 

de Grote Kerk is 10:30 uur. 
 

De volgende wi jkkerkenraads-

vergadering is op dinsdag 10 juni in de 

Markuskerk. 

K. van Mourik 
 
 

 
Markus ziet Abraham  
Volgend jaar vieren we vijftig jaar 

geloven in de Markuskerk! Dat laten 

we natuur l i jk  n ie t  ongemerkt 

voorbijgaan. Er is inmiddels een 
lustrumcommissie ingesteld, die zeker 

nog leden kan gebruiken(!). Graag 

horen we ook suggesties en ideeën (zie 
de oproep in deze SôAmen). 

 

Ik zag een aantal mooie zwart-witfotoôs 
van vlak na de opening ï de preekstoel 

nog in het midden, een grote groep 

jongeren vooraan in de kerkbanken. 
Wat waren de verwachtingen voor de 

toekomst, toen de Markuskerk in 1965 

haar deuren opende? Het is een open 

deur om te stellen dat er in vijftig jaar 

enorm veel is veranderd ï in onze 

samenleving en misschien nog wel 
meer in de kerk. De kerk heeft 

l a n g z a a m  m a a r  z e k e r  h a a r 
vanzelfsprekende plaats verloren in ons 

leven en samenleven. Volgens 

sommigen zijn we in óballingschapô 
terecht gekomen. Veel van wat ons 

vertrouwd en heilig is, hebben we 

moeten loslaten. Tegelijk is er ook 
ruimte om opnieuw na te denken over 

ons geloof in God en over hoe we met 

elkaar gemeente van Christus willen 
(en kunnen) zijn.  
 
Bloei van de stad  
De profeet Jeremia schrijft in de 

achtste eeuw voor Christus een brief 

aan de ballingen in Babel (Jeremia 29). 
Hij verzet zich tegen valse hoop (denk 

niet dat deze crisis maar tijdelijk is...), 

maar hij wijst ook hoopvol vooruit.   
óZet je in voor de bloei van de stad,ô 

schrijft hij,  ówant de bloei van de stad 

is ook jullie bloeiô.  Op zondag 25 mei 
(als ook onze Markuscantorij zingt) 

zullen we deze brief van Jeremia lezen.  

Wat betekent zijn advies voor ons, 
gemeente van vandaag in de stad 

Breda? Ook op een aantal zondagen in 

juni zal er aandacht zijn voor het 
thema óbloei van de stadô.  

 

Taizéviering op 22 
juni  
Op 22 juni is er, op veler verzoek, weer 

een Taizé-viering in onze kerk. We 

doen dat deze keer gewoon in de 
morgendienst. In ons liedboek staan 

diverse liederen uit Taizé die we, onder 

begele id ing van  versch i l lende 
instrumenten, zullen zingen.  

 

ds. Ton van Prooijen 
 

50 jaar 
kerkgemeenschap in 
de Markuskerk  
Op 9 september 1965 werd de eerste 
kerkdienst in de Markuskerk gehouden. 
Dat betekent dat het gebouw 50 jaar 
bestaat in 2015. Belangrijker dan het 
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gebouw, zijn de mensen die met elkaar 

de gemeente vormen. Dat was toen zo 
en dat is nog steeds. 
Met u willen we stilstaan bij dit gege-
ven en in 2015 activiteiten ontplooien 
die bij dit jubileum passen. De tijd gaat 
snel, dus daarom hebben we nu al een 
werkgroepje geformeerd, bestaande 
uit Henri van Wijngaarden, Wim v.d. 
Giessen en Ellen van Hooijdonk.  
 
We vragen u ons te voeden met sug-
gesties; wat zou u graag willen doen, 
wie zou u graag willen horen, wat zou 
u graag willen zien en wilt u eventueel 
ook zelf een activiteit organiseren en/
of meedoen. 

 
Geef het aan ons door o.v.v. 50 jaar 
Markuskerk: 
- via mail: henrivw7@ziggo.nl 
- telefonisch: 0161-433 260,  
- per brief: Hoogdonk 7, 4854 LB Ba-
vel.  
 
Wij gaan er mee aan de slag,  

Ellen, Henri en  Wim  
 

Bloemstukken in de Markuskerk met  
Paasmorgen 

 

Voorhof  
In de voorhof van de Markuskerk heb-
ben we een nieuwe expositie van schil-
derijen gemaakt door Anke van der 
Sijde. 
Anke is 74 jaar oud en woonachtig in 
Bavel. De eerste jaren heeft ze aquarel 
gedaan bij Pierre van Lit. Daarna is ze 
overgestapt op acryl en olieverf. Het 
schilderen met olieverf vindt ze erg 

inspirerend. Haar lessen volgt ze thans  

bij Tatjana Korchagina. Meerdere ke-
ren heeft zij meegedaan met exposi-
ties. Ze vindt het een fijne hobby met 
soms veel inspiratie en andere keren 
zoeken naar goede ideeën. Schildert 
vaak naar eigen belevenissen van va-
kantiefotoôs of naar herinneringen. 
Voor verdere informatie tel: 0161 -
433290 of 06-40712479. 
 

 

 
Meeleven  
Oud worden komt met gebreken. Veel 
gemeenteleden maken dat mee. Toch 
proef ik ook bij velen de rijkdom van 
oud worden. Wanneer er vertrouwen 
en vrede is, wanneer je niet meer zo 
gauw van je stuk te brengen bent, 
misschien soms wel lichamelijk uit ba-
lans, maar geestelijk niet. Mooi is dat!  
Jongeren, mensen midden in het leven 
zitten soms ook best zwaar, wanneer 

het in werk en gezin niet lekker loopt, 
wanneer er zorgen zijn om ouders, de 
omstandigheden van het leven boven 
het hoofd groeien. Sandwichgeneratie 
zijn valt niet altijd mee. Moed en vrede 
gewenst. 
Verder zie ik jonge mensen bouwen 
aan een gezin, heerlijk als je de zegen 
van kinderen ontvangen mag. 
Dit alles delen we met elkaar in de 
Johanneskerk. Mooi om samen ge-
meente te zijn.   
 

In memoriam  
Op 12 april overleed Jan van Raalte  
in de leeftijd van 87 jaar. De laatste 

jaren van zijn leven was communice-
ren bijna niet mogelijk. Hij woonde in 
St. Elisabeth, afd. Wintmolen. Geboren 
in een gereformeerd middenstandgezin 
in Zeist. In Baarn huwde hij Lydia Ver-
hoeff. Zij kwam uit de Gereformeerde 
Bond, Jan werd Hervormd. Vanwege 
zijn werk bij defensie kwamen ze in 
Breda terecht. Daar leefden ze aanvan-
kelijk mee in de Markuskerk, waar zijn 
vrouw ouderling was. Hier ervoeren ze 
meer ruimte, van algemeen ongetwij-
feld werd hun geloof een meer bedis-
cussieerd geloof. Toch bleven ze het 
geloof vasthouden. Hun twee zoons, 

Chris en Janko, brachten in Heusden-
hout het grootste deel van hun jeugd 
door. Later verhuisden Jan en Lydia 
naar het Westerpark en leefden ze 

mee in de Johanneskerk. Uit een eer-

der huwelijk had Jan een dochter, An-
neke, zij kwam als jongvolwassene ook 
in Breda te wonen en kon hier een 
goed contact opbouwen met haar va-
der. Ze vond een welkom in het gezin 
van Jan en Lydia. Een veelbewogen 
leven, waarin schaamte, schuld wel 
een rol speelde. Maar Jan had een 
geloofservaring. In een visioen zag hij 
Jezus die tot hem sprak: óJe bent altijd 
een man van goede wil geweest.ô Hier-
in vond hij rust. Hij heeft zich kunnen 
schikken in de omstandigheden. In de 
dienst ter overdenking op 17 april 
haalden we de tekst uit Job aan: óDe 
Heer heeft gegeven, de Heer heeft 

genomen, de naam van de Heer zij 
geloofd.ô Ook herinnerden we ons de 
oproep van Jezus om ons niet onnodig 
zorgen te maken, maar te leven bij de 
dag. Er was mooie muziek van Bach en 
Beethoven. Op begraafplaats Haagveld 
werd hij bij zijn vrouw te ruste gelegd. 
Zijn kinderen en kleinkinderen verge-
zelden hem.  

 

 
H.N. Werkman ï De weg terug, uit: 
Chassidische legenden 

 
Op 2 mei overleed Willemientje 
(Mientje)  Westerik , echtgenote van 
Bob Piederiet, Generaal van der Plaat-
straat 24. Ze werd op 23 december 
1926 geboren in Apeldoorn. De laatste 
jaren leefde ze noodgedwongen ge-
scheiden van haar man. Ze heeft haar 
langdurige ziekte moedig en met veel 
geduld gedragen, vermeldt de rouw-
brief. Het was voor beiden een moei-
zame tijd. Nu is ze overleden en den-
ken we terug aan de tijd dat ze nog 
goed was. Klaarstond voor haar man 
en gezin. Altijd op zondag op de fiets 
naar de Johanneskerk kwam. Op 
woensdag 7 mei is er afscheid van 
haar genomen en vond de crematie 
plaats. We bidden om moed en kracht 
voor hen die haar zullen missen, haar 

man, kinderen en kleinkinderen.  
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Bijzondere diensten  
Op 8 juni, Pinksteren, vieren we een 
dienst voor klein en groot. Het thema 
is: Adem! God blies ons van zijn adem 
in. Wij leven van de wind die blaast 
door onze levens heen. Met Pinksteren 
ging het evangelie als frisse wind over 
deze aarde. En wij hopen dat het zich 
mag herhalen, ook vandaag. Dat ook 
wij voelen dat we leven op de adem 
van de Geest.  
 
Op 22 juni zal Leonie van der Linden, 
Acaciastraat 45, 4814 HE, belijdenis 
doen van haar geloof. Ze komt van 
buiten de kerk, heeft de weg naar kerk 

en geloof gevonden. We hebben met 
elkaar een bijzonder seizoen achter de 
rug. Een ontdekkingstocht waarin we 
van elkaar mochten leren. Nu zien we 
met haar uit naar dit moment van belij-
denis. Leonie zal dan ook het teken 
van de doop ontvangen. Wilt u met 
haar meeleven en haar ook dragen in 
uw gebeden?  
 

Zomerzangavond met 
Martin Mans  
Op dinsdag 24 juni zal er een zomer-
zangavond gehouden worden, met de 

bekende organist Martin Mans op het 
orgel.  Van 19:30 ï 21:00 uur klinkt 
orgelspel en samenzang. Ik zal de lie-
deren aan elkaar praten aan de hand 
van een thema. De toegang is gratis. 
We collecteren bij de uitgang voor 
Stichting De Herberg. U bent allen van 
harte welkom!   

 
HEPI  
Hemelvaart en Pinksteren: de onderge-
schoven kindjes, als het gaat om de 
kerkelijke feesten. Veel senioren zijn 
dan ook op HEPI-vakantie. Toch hopen 
we op ógevuldeô diensten, op zegen ï 
Hemelvaart, de bijzondere viering in de 
Grote Kerk. En op inspiratie ï de Pink-
sterdienst in onze eigen Johanneskerk. 
Maar als u op HEPI bent, ook een goe-
de tijd en tot later!  
 
Vrede en alle goeds,  

 ds. Saskia van Meggelen 
 

Zondag 25 mei  

Vrijmarkt / braderie 
in Princenhage   
Zondag 25 mei is er weer de jaarlijkse 
vrijmarkt / braderie in Princenhage. Na 
de dienst gaan de deuren van de kerk 
open, is er muziek en is iedereen  wel-
kom!  
 

De Johanneskerk is open voor bezoek 

voor: 
¶ Een moment van stilte en/of 

bezinning 
¶ Bezichtiging van ons mooie 

Rijksmonument uit 1819 
¶ Om een kaarsje op te steken en 

om te gedenken 
¶ Er is een Klaagmuur waarin 

gebedsbriefjes gestopt kunnen 
worden, die aan het eind van de 

zondag worden verbrand. Met 

de rook stijgen dan de gebeden 
op naar God.  

 
Welkom in deze Pro testantse  
ñWaterstaatskerkò gebouwd in op-
dracht van Koning Willem I.  
 
 

We hopen dat velen de drempel van dit 
Godshuis zullen overgaan! 
 

 

 

 
 

Beste vrienden van de Lutherse Kerk, 

 
Bij deze misschien een onverwacht 

bericht, laat ik met de deur in huis 

vallen: ik ga stoppen met mijn werk als 
locatiemanager van de Lutherse Kerk. 

Waarom? Omdat de werkzaamheden 

die vooral bij de functie horen mij te 
weinig passen. 

Zou het initiatief de Lutherse kerk niet 

levensvatbaar zijn? 
Juist wel. Ik vind de Lutherse Kerk een 

geweldige plek: een mooie locatie en 

professionele collegaôs! 
Bijzonder levensvatbaar. Als we kijken 

hoe de verhuur loopt en wat er aan 

activiteiten gebeurt, dan mogen we na 
een eerste half jaar tevreden zijn!  

En waarom ga ik dan? Omdat mijn 

drijfveren over mensen, cultuur en 

zingeving gaan, terwijl hier vooral 

iemand nodig is die commercie en 
logistiek in zijn portefeuille heeft.  

En dan is het verstandig om een 

conclusie te trekken en te stoppen, 
zodat ik gezond en gelukkig blijf en 

iemand met de passende vaardigheden 

hier mijn plaats kan invullen.  
Jammer, dat wel. Ik verheugde me op 

de baan, heb me erg thuis gevoeld bij 

de inhoud en de inhoudelijke collegaôs. 
In Wil van der Bruggen heb ik een 

loyale collega mogen ontmoeten. Het 

project van de Lutherse Kerk draag ik 

een bijzonder warm toe.  

Graag wil ik jullie, en speciaal de 

gastheren en vrouwen, danken voor 
jullie inzet en betrokkenheid.  

 

Ik ga verder als ZZPôer om zingevende 
en culturele projecten vorm te geven 

en wens u alle goeds en een mooie 

verdere ontwikkeling. 
Ik zal tot half juni aan de Lutherse Kerk 

verbonden blijven en wie weet tot 

ziens daarvoor of daarna. 
Voor de mensen die afscheid van me 

willen nemen: bij de kleine concerten 

op 7 juni, is daar gelegenheid voor.  

Het programma is dan: om 16 :00 in de 

crypte The Crying Carlalaôs en om 

17:00 uur in de kerkzaal: Aafje Franken 
met haar dansgroep de Cirkel. Om 

17:30 is er, zoals altijd, een borrel.  

 
Myriam Verwiel 

 

Bevestiging ds. Eward Postma, nieuwe 
predikant in protestantse gemeente ôt 
Ginneken door ds. Ton van Prooijen 
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